
                                                                  Bij DE TIJD 

 

 

-Nassau voor o.a. haar 

vrijwilligerswerk in de 

Werenfriduskerk in 

Westervoort, het comité 

Kinderpostzegels en in de H. Maria Parochie Walcheren. Ook is ze 

vrijwilligster bij WVO Zorg in Vlissingen en was ze jarenlang 

mantelzorger. Mevrouw Vrancken is lid van KBO Middelburg-Veere. 

   

In 

NieuwsFlitZ 125 deed de redactie 

de suggestie om een belcirkel te 

starten.  

Bij de KBO-afdeling Schouwen-

Duiveland hebben ze dat op een 

andere manier geregeld. 

 
In eerste instantie opperde een van 

de bestuursleden om alleen-

staande, wat oudere leden een 

kaartje te sturen nu een groot deel 

van hun sociale contacten 

weggevallen was. Maar dan komt 

de vraag: wie stuur je dan een 

kaartje? Omdat er ook al een 

vraag was vanuit een maaltijd-

groep of het bestuur eventueel nog 

mensen wist die hieraan deel 

zouden willen nemen, ontstond 

het idee dat het misschien 

persoonlijker zou zijn de mensen 

te gaan bellen. 

 
Door de ledenadministratie is de 

ledenlijst nagekeken en o.a. 

gekeken naar de leeftijd en of 

iemand alleen was. Tenslotte bleef 

er een lijst van zo’n 80 leden over. 

Deze telefoonnum-mers zijn 

verdeeld onder de bestuursleden 

zodat er gestructu-reerd gebeld 

kon gaan worden. Ieder zou dus 

ongeveer 14 leden bellen. 

 
Voor het bellen was er een 

vragenlijst opgesteld met daarop 

o.a. de volgende punten: “Hoe 

gaat het met u? Kunt u zich nog  

redden? Hebt u voldoende 

contacten en hulp? Zo niet: is 

deze nodig? Lukt het met koken 

en/of het boodschappen doen?” 

Ook werd de luisterlijn in het 

gesprek vernoemd. 

 

 
 

Met de meeste mensen van de 

telefoonlijst is contact geweest en 

de telefoontjes werden erg goed 

ontvangen. Over het algemeen 

bleken de leden zich gelukkig 

goed te kunnen redden. En 

werden de boodschappen gedaan 

door de kinderen of kennissen. 

Sommigen lieten de 

boodschappen thuisbezorgen.  

 

Hieronder enkele reacties: 

 

“We worden veel gebeld en face-

timen met de kinderen.” 

”Ik mag niet klagen en heb hulp 

van dochters en fijne mensen in 

de buurt. Ik ben zelfs gaan skypen 

en dat maakt het gemis van 

kinderen/kleinkinderen goed, al 

neemt het niet alles weg” 

“Ik kan het samen met mijn 

partner (die 95% is hersteld)  

goed bolwerken. We leven als zijn 

we op de camping!” 

“Ik was om 05.00 uur wakker en 

dacht: hé, ik ga om 07.00 uur naar 

de supermarkt. Was fantastisch 

om te winkelen in die periode.“ 

“Ik doe zelf 1x per week de 

boodschappen. Ik sla me er wel  

doorheen, maar ik vind het 

allemaal maar niks. Ik hoop dat 

het snel weer wordt zoals het 

voorheen was. Ik voel me niet 

eenzaam en ik weet jullie te 

vinden.” 

“Het gaat goed met mij, maar ik 

vind het fijn dat KBO-Schouwen-

Duiveland aan de alleenstaande en 

eenzame mens denkt. “ 

 

Een dame nam de telefoon op met 

enige terughoudendheid. Nadat ik 

mij als KBO-er had voorgesteld 

gaf ze kortaf antwoord op mijn 

vragen. Ik gaf door dat we in 

noodgevallen gebeld konden 

worden. De dame was dus kortaf, 

maar ik hoefde me niet ongerust 

te maken. 

 

Alom was er waardering over ons 

initiatief om te bellen. 

 

Met Pasen is er naar iedereen via 

de mail een paasgroet gestuurd. 

Ook daarin was weer aange-

geven, dat mocht het nodig zijn, 

men met vragen altijd iemand van 

het bestuur kan bellen. 
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Het kabinet is gevallen, de federatie KBO-PCOB stopt per 

31 december 2023 én we gaan of zijn weer massaal op 

(zon)vakantie.  

Om met dat laatste te beginnen, het is op het moment dat 

ik dit schrijf (half juli), gebruikelijk Hollands zomerweer. 

Zonnetje, een buitje en soms forse wind. Alleen de 

temperatuur is toch gemiddeld wat hoger dan vroeger, met 

meer uitschieters naar boven de dertig graden. Ja, het 

milieu speelt toch op. Dan helpt het ook weer niet dat het 

kabinet demissionair is. Ook dit dossier komt waarschijn- 

lijk stil te liggen. Net als andere belangrijke zaken. En kent 

u het verhaal van de tien kleine negertjes? De ene na de 

andere politicus gooit het bijltje erbij neer. Triest, hopelijk 

is er op 22 november nog wat te kiezen. 

 

En de toekomst KBO-PCOB? Daar vindt u elders in dit 

blad een – triest – stukje over. Het wordt een spannend 

najaar. 

 

De redactie 

 

 

                               Vanuit de bestuurstafel 
 

Het bestuur heeft zich zo vlak voor de vakantie met name 

gebogen over wat we onze leden dit najaar kunnen aan-

bieden. We hebben gelukkig alweer het nodige “op de rol” 

kunnen zetten (zie de betreffende rubriek). 

En een tweede punt was de Toekomst van de federatie 

KBO-PCOB, en met name ook van de KBO-PCOB afde- 

ling Goes. Er moeten moeilijke besluiten genomen gaan 

worden dit najaar. Op 11 oktober gaan we een extra 

ledenvergadering houden om u in te lichten over de situatie 

van dat moment en de keuzes die er gemaakt moeten 

worden. 

                              

Toekomst KBO-Zeeland 
 

Laat ik maar met de deur in huis vallen: er is geen toekomst 

meer voor de federatie KBO-PCOB. Op 23 juni 2023 is 

besloten dat de federatie KBO-PCOB per 31 december 

2023 ophoudt te bestaan. De Unie KBO en de PCOB gaan 

ieder hun weg. De PCOB heeft besloten een nauwe 

samenwerking te onderzoeken met de ANBO. De Unie 

KBO is in dit proces niet gewenst als deelnemer. Dit heeft 

met name te maken met de organisatiestructuur van de 

Unie KBO. Het bestuur van de Unie moet namelijk altijd 

al haar besluiten laten bevestigen door haar leden: de 

provinciale KBO Bonden. 

 

En de Unie KBO? De huidige 7 provinciale bonden, 6 

“losse” afdelingen uit Gelderland en Limburg en zo’n 3000 

directe leden die nu nog de unie KBO vormen, hebben een 

werkgroep opgericht om een doorstart per 1 januari 2024 

te onderzoeken. Op dit moment (half juli 2023) ziet het er 

naar uit dat dit niet gaat lukken!! 

De ledenraad van de Unie KBO moet zich hier nog over 

uitspreken. 

 

Wat dan wel? Iedere bond voor zich, bekijkt wat hun opties 

zijn. Zo is KBO-Zeeland in vergevorderd overleg met 

KBO-Brabant. In september zal blijken of dit een definitief 

scenario wordt. 

 

 

 

Maar wat moet KBO-PCOB-Goes nu? In feite zijn we in 

Goes nog steeds twee verenigingen, KBO en PCOB, met 

gescheiden financiële- en ledenadministratie. We zijn er 

echter in geslaagd om te acteren als één vereniging, waar 

we best trots op zijn. 

 

Maar nu scheiden in principe onze wegen, de KBO-

afdeling Goes gaat met KBO-Zeeland mee (als de leden 

daar mee instemmen) en de PCOB-afdeling Goes komt dan 

weer op eigen benen te staan. Maar waarschijnlijk moeten 

we constateren dat dit geen levensvatbare afdeling zal zijn, 

er zijn immers geen bestuurders meer vanuit PCOB-kring. 

Misschien kunnen ze fuseren met PCOB-Kapelle of direct 

lid worden van de landelijke PCOB. Of lid worden van de 

KBO-afdeling Goes? 

 

Op 11 oktober 2023 hopen we u in een extra 

ledenvergadering op de hoogte te brengen van de besluiten 

die we later dit najaar onze KBO en PCOB leden moeten 

voorleggen. Hopelijk komt u op 11 oktober 2023 om met 

ons mee te denken over de te volgen richting en uw mening 

over deze ontwikkelingen te laten horen.  

 

Theo Snel, Voorzitter KBO-afdeling Goes,  

Voorzitter PCOB-afdeling Goes 
 

 

BIJ DE TIJD  BIJ DE TIJD 
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Het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) heeft in haar 

laatste vergadering voor de vakantie met name gesproken 

over de relatie met de gemeente. Met verschillende partijen 

en wethouders zijn recentelijk gesprekken gevoerd. Er 

volgen er nog een paar na de vakantie. 

 

Ons belangrijkste pijnpunt is dat het college nu al sedert 

februari 2022 nadenkt over de wijze waarop de burger en 

de senioren in het bijzonder, betrokken kunnen worden bij 

de besluitvorming binnen de gemeente.  In februari 2022  

is door de toenmalige gemeenteraad bij college aange-

drongen op een goede rol van de senioren in dit proces. In 

de tussentijd zou het bestuur van het BBGG al betrokken 

worden bij verschillende dossiers. Geconstateerd is dat 

daar tot op heden weinig van terecht gekomen is. Daarom 

is er een brief op poten naar de gemeente gestuurd. Als de 

gemeente haar oude standpunt over participatie vasthoudt, 

waarbij de senioren, en dus het BBGG, niet serieus 

genomen wordt dan is er voor het BBGG weinig toekomst 

meer. Helaas! 

 
 

Op de pedalen voor een mooie fietstocht 
naar het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp 

 
 

In Wolphaartsdijk heeft de heer Dingemanse jarenlang 

gezorgd dat het Magazine en Bij de Tijd bij de leden te-

recht kwam. Helaas is de heer Dingemanse onverwachts 

overleden. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en wen-

sen zijn nabestaanden veel kracht en sterkte toe. 

Naar aanleiding van het overlijden van de heer Dinge- 

manse kwam de bezorging van het Magazine en Bij de Tijd 

in het nauw. Gelukkig was de heer Ron Nuytinck direct 

bereid om de bezorging voor Wolphaartsdijk op zich te 

nemen. Wij zijn Ron daar zeer dankbaar voor en wensen 

hem veel succes met het bezorgen van het Magazine en Bij 

de Tijd. 
 

 

             
 

Om gezondheidsredenen heeft Mw. Trees Does aange-

geven de functie van ledenadministrateur niet langer uit te 

kunnen voeren. Dit is voor haar en voor ons allen een 

flinke tegenvaller. Gezondheid gaat voor en daar hebben 

wij alle begrip voor. Wij zijn Trees dankbaar voor haar 

inzet en wensen haar heel veel beterschap.   

 

We zijn blij dat Mw. Lizzy van de Schraaf-Clarijs de taken 

van Trees heeft overgenomen. Haar gegevens zijn te 

vinden op de pagina “Informatie over KBO-PCOB-Goes” 

verderop in de BdT. 

We wensen Lizzy veel succes en nogmaals wij zijn ver-

heugd dat zij de ledenadministratie heeft willen overnemen 

van Trees. 

 

Hierbij de gegevens van de opvolgster van Trees: (KBO-

ledenadministratie afd. Goes):  

Mw. E.J.M. (Lizzy) van de Schraaf-Clarijs, Beukenstraat 

2-32, 4462 TT Goes. Email: mschraaf@zeelandnet.nl 

Telefoon: 0113-223873. Mobiel: 06-38957226. 

 

                                 Op de Rol … 
 

Wij hebben voor U op de rol gezet:  

21-06-2023 Fietstocht en/of per auto bezoek aan 

Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp, uitnodiging zie pag. 9. 

 

13-07-2023 Bustocht (middag) naar Hilvarenbeek 

(Kermismuseum) zie www.museumdansant.nl 

uitnodiging zie pag. 7. 
 

 

Op de pedalen voor een mooie fietstocht 
naar het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp 

 

 Op woensdag 21 juni 2023 vertrokken we per fiets om 

12.30 uur bij de Hoogte (Goes-Zuid), hoek Populie-

renstraat/Beukenstraat, voor een door de activiteiten-

commissie uitgezette fietstocht.   

 

De route liep door de Zak van Zuid-Beveland richting  het 

Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Een aantal leden zijn 

met de auto naar Nieuwdorp gereden. Heel fijn dat er met 

elkaar meegereden kon worden. Op deze wijze was een 

ieder in de gelegenheid om mee te gaan.  

Totaal waren we met 28 leden waarvoor de koffie/met voor 

ons klaar stond en na het 2e kopje koffie gingen we onder 

begeleiding van een gids het museum bezoeken.  

 

De gids heeft uitgebreid en boeiend verteld  over de oor-

logsperiode. Na het bezoek aan het “binnen”museum zijn 

we nog naar het kerkje gelopen waar ook daar de gids het  

één en ander over kon vertellen. 

 
 

 
Kortom het was een geslaagde middag met wat wil je 

nog meer prachtig weer (de dag daarvoor enorme 

regenbui-(en)), koffie met heerlijke appeltaart en een 

boeiend vertellende gids. 

 

Nico, Wim Slabber en Gerda bedankt voor de 

organisatie met een mooie, door jullie, uitgezette fiets- 

tocht. 

                                          Bron en Foto’s Wim Copper 
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Hoera, we gingen weer een busreis maken!  
Bezoek Museum Dansant met het Kermismuseum Soet en Vermaeck 

 

  
 

Deze keer gingen we met een volle bus naar het 

Kermismuseum Soet en Vermaeck in Hilvarenbeek. 

Na wat technische storingen aan de touringcar moesten 

we helaas de reis onderbreken bij Vierwegen in 

Kapelle waar er een andere bus naar toe kwam. Even 

wat ongemak met het weer in- en uitstappen maar het 

is gelukt. AMZ en chauffeur hebben het prima opge-

lost op deze manier.  

 

In Hilvarenbeek werden we welkom geheten door de 

bazin die ook meteen uitleg gaf over de broodmaaltijd 

bestaande uit broodje kroket, twee broodjes met 

heerlijk beleg en afsluitend krentenbol met roomboter. 

Natuurlijk met koffie/thee, jus, appelsap, melk, 

karnemelk waarvan volop gebruik werd gemaakt. Na 

de heerlijke uitgebreide broodmaaltijd gingen we 

kennis maken met de wereld van de kermis vanaf zijn 

ontstaan tot de periode 1950.  

Maar voor het bezoek aan de kermis speelde o.a. het 

robotorgel.  

 

 

Het is gelukt om in de benedenverdieping van het 

museum een zeer gezellig kermismuseum in te richten, 

niet in miniatuur maar met echte attracties. Even terug 

in de tijd van weleer toen de kermis 3 dagen het feest 

van het jaar was met ballengooien, schietsalon, touwtje 

trekken, vlooientheater, kop van jut enz. enz.  
 

Voor de pauze wordt door de baas op een hele leuke 

humoristische wijze verteld over het fenomeen 

“Kermis”. Verder werden we verwend met, poffertjes, 

popcorn en voor de liefhebbers een heuse suikerspin en 

een drankje (incl. wijntje of biertje).  

 

 
 

Ook het grote rad van avontuur draaide op volle toeren. 

Menigeen ging met een prijs naar huis.  
 

 
 

Als afscheid van het museum speelde het grote 

draaiorgel nog. Heel indrukwekkend! Met dank aan de 

activiteitencommissie en AMZ, het was weer een hele 

leuke middag waarvan, gezien de enthousiaste reacties 

van de deelnemers, volop is genoten. 
 

                                          Bron en foto’s Wim Copper 
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RABO ClubSupport 2023 
 

Ieder jaar stelt de Rabobank Oosterschelde een bedrag ter 

beschikking aan verenigingen en/of stichtingen ter 

stimulering van het maatschappelijke klimaat.  

Rabo ClubSupport is dit jaar groter dan ooit. De KBO-

afdeling Goes (KBO-Zeeland) en de PCOB-afdeling 

Goes hebben zich aangemeld en staan op de deelnemers-

lijst vermeld.  

 

Wat kunt u doen om onze afdelingen financieel te spekken 

zonder dat het u een cent kost? 

Als u (gratis) lid bent van de Rabobank Oosterschelde  

krijgt u binnenkort een persoonlijk bericht van de Rabo-

bank. In dit bericht staat precies vermeld hoe u uw stem 

digitaal kunt uitbrengen. Let op! Deze “route” is anders 

dan gebruikelijk in voorgaande jaren. U kunt uw stem 

uitbrengen in de periode 04 september 2023 tot en met 26 

september 2023 

 

Vorig jaar (2022) is er een bedrag van € 520.07 aan ons 

toegekend doordat u uw stem op ons hebt uitgebracht.  

!!Steun uw vereniging door te stemmen op KBO-afd. 

GOES en op de PCOB-afd. Goes!! 

 

 
                  

 
 

Nieuwe bijeenkomsten cursus 'Wat een Kunst' 
 

Op allerlei manieren kun je naar kunst kijken en luisteren: 

terloops, intensief, belangstellend, als toehoorder, mu-

seumbezoeker, kunstkenner, verzamelaar, handelaar, als 

dokter. 

Als dokter?  Kunst en gezondheid, wat is dat nu voor com-

binatie? 

We gaan het zien in de bijeenkomsten. 

 

 
 

'Een stad', dat is het onderwerp van de bijeenkomsten op 

de manier van 'Wat een Kunst'. 

Samen kijken en luisteren naar beeldende kunst, poëzie en 

muziek. 

Bijzondere gebouwen, standbeelden van bekende perso-

nen, een loflied op een mooie stad. 

Herkent u een stijl, een melodie, een dichtregel en wat 

vindt u ervan? 

Maakt het u nieuwsgierig? Met een stukje kunstgeschie-

denis en vooral met veel moois. 

Om welke stad gaat het? Ja, dat is even afwachten. 

 

In 4 bijeenkomsten worden deze interessante onderwerpen 

behandeld door onze cursusleidster Nicolette Meulen-

broek. 

 

De cursusdata zijn: 

14 en 21 september 2023 plus 12 en 19 oktober 2023 

Locatie: Magdalenazaal 

Tijd: 09.30 uur tot 11.30 uur 

 

De kosten voor deze bijeenkomsten zijn € 20,00 inclusief 

koffie/thee en cursusmateriaal. 

 

Maximaal aantal deelnemers; 20 personen  

(let op VOL=VOL) 

 

Opgave vóór 02-09-2023 bij Loek de Kok mailadres: 

jurram@zeelandnet.nl of (0113) - 612685 
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Coronatoegangsbewijs 

Bij het willen deelnemen aan een activiteit onder de 

“paraplu” van de KBO-PCOB afd. Goes dient u in het 

bezit te zijn van het Coronatoegangsbewijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
Sta jij open voor 

 bijzondere taalontmoetingen  

en ben je geïnteresseerd 
 in taal en cultuur? 

 

Word dan taalcoach! 
 

‘t Gilde de Bevelanden helpt 

anderstaligen met het project  
SamenSpraak Nederlands te  

leren spreken om zo beter te  
kunnen integreren in de  

Nederlandse samenleving. 
 

Meer informatie?  

Bel 06-14530601 of mail naar 
samenspraak@gildedebevelanden.nl 

Website gildedebevelanden.nl 
 

 

 

 

 

 

 

BIJ DE TIJ 
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Wij hebben voor U op de rol gezet:  

14-09-2023  

Wat een Kunst o.l.v. Nicolette Meulenbroek 

19-09-2023  

Wijnproeverij verzorgd door Kijk op Drank 

21-09-2023  

Wat een Kunst o.l.v. Nicolette Meulenbroek 

11-10-2023   

EXTRA LEDENVERGADERING (Hendrikhuis) 

 

12-10-2023  

Wat een Kunst o.l.v. Nicolette Meulenbroek 

19-10-2023  

Wat een Kunst o.l.v. Nicolette Meulenbroek 

19-10-2023  

Lezing Pater Thaddy de Deckere over zijn verblijf in 

India 

 

Uitnodigingen volgen of zie verder in deze Bij de Tijd  
 

 

 

   
 

Hoera, we gaan weer een busreis maken! 

Datum: donderdag 13 juli 2023 

 

 
 

Vertrek: 10.30 uur Goes, De Hoogte, Populierenstraat. 

Vertrek: 10.45 uur Stationspark t.h.v. broodjeszaak 

                                 ’t-Smoske. 

Programma: 

Om 12.45 uur aankomst in Hilvarenbeek bij Museum 

Dansant, voor een bezoek aan het kermismuseum Soet en 

Vermaeck.  

Om 13.00 uur ontvangst met broodmaaltijd: broodje 

kroket, twee broodjes met heerlijk beleg en afsluitend 

krentenbol met roomboter. Natuurlijk met koffie/thee, jus, 

appelsap, melk, karnemelk waar u onbeperkt gebruik van 

maakt. 

Om 14.00 uur maakt u kennis met de wereld van de 

kermis vanaf zijn ontstaan tot de periode 1950. Het is 

gelukt om in de benedenverdieping van het museum een  

 

 

 

zeer gezellig museum in te richten, niet in miniatuur maar 

met echte attracties. Even terug in de tijd van weleer toen 

de kermis 3 dagen het feest van het jaar was met 

ballengooien, schietsalon, touwtje trekken, 

vlooientheater, kop van jut enz. enz. Voor de pauze wordt 

verteld over het fenomeen fotografie, waarna iedereen in 

de gelegenheid wordt gesteld om een unieke Photo te 

maken. In de pauze wordt iedereen verwend met 

poffertjes en een drankje (incl. wijntje of biertje), en er is 

gelegenheid om op het grootse theaterorgel van de wereld 

een dansje te doen in onze zeer speciale draaimolen. Na 

de pauze is het tijd voor de cinemascoop (bioscoop) 

waarna als finale op het rad van fortuin het grote 

prijzenfestival begint, Moet u zelf een suikerspin draaien 

of gaat u naar huis met een heerlijke peperkoek of een 

grote pluche beer?  

Om 16.00 uur vertrek vanuit Hilvarenbeek 17.45/18.00 

uur Thuiskomst Goes.  Geen diner! 

 

De kosten voor deze dag zijn € 49,50 (zie programma) 

Niet leden: € 7,50 extra. 

Bij aanmelding te betalen door overmaking op bankreke-

ningnr. NL70RABO 0113.45.15.47 t.n.v. KBO afd. Goes   

Aanmelding VÓÓR 30 juni 2023 bij onderstaande 

adressen: 

 

Let OP: VOL=VOL 

 

W.J. (Wim) Copper, tel. 0113-215915 of 

wiljaco@hetnet.nl 

of bij 

N.G. (Nico) van Buuren, tel. 0113-229217 of 

nicobuur@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

 BIJ DE TIJD 

 

 

 
 

Datum: 19 september 2023 aanvang 14.00 uur 

Locatie: Magdalenazaal 
 

Menigeen zal in de vakantie in een wijnland wel eens 

een wijntje geproefd hebben bij een “wijnboer” in de 

bekende wijnstreken. 

 

Kijk op Drank (onze adverteerder) zal op bovenge-

noemde datum en tijdstip u meenemen naar de wijn-

streken en u laten proeven van de verschillende wijn(en). 

Het belooft een topmiddag te worden met proeven en 

gezelligheid. 

 

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit: 

 

13.30 uur Ontvangst met een glas alcoholvrij bubbel-

drank. 

 

14.00 uur Aanvang wijnproeverij geheel verzorgd door 

Marco van Kijk op Drank 

Marco neemt 4 verschillende wijnen mee (rood en wit) 

en geeft hierbij uitleg over de wijn. Voor het neutralise-

ren van de smaakpapillen wordt er tussendoor stokbrood 

met water geserveerd en wat kaas en worst. 

15.30 uur Geplande afsluiting van de wijnproeverij. 

 

Nadien mogelijkheid voor een gezellig samen zijn om 

verder nog wat na te babbelen en eventueel uw dan 

favoriete wijn te bestellen bij Marco. 

Kortom, het is een unieke kans voor u om dicht bij huis 

in de sfeer te komen van menig wijnstreek. 
 

Aanmelden VÓÓR 12 september 2023 bij 

onderstaande adressen: 

W.J. (Wim) Copper, Mozartlaan 6 Goes,  

tel. 0113-215915 of wiljaco@hetnet.nl 

N.G. (Nico) van Buuren, Troelstralaan 264 Goes, 

tel. 0113-229217 of nicobuur@zeelandnet.nl 
 

Let Op: VOL=VOL 

 

De kosten voor deze middag zijn € 12,50 p.p. 

Bij aanmelding te betalen door overmaking op 

Bankrekeningnr. NL70RABO 0113.45.15.47 t.n.v. 

KBO afd. Goes   
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       Boekhandel-Uitgeverij                                                                             Boekhandel-Tuincafé 
       Lange Vorststraat 2, 4461 JP Goes                                                      Keizersdijk 16, 4461 KA Goes 
       Tel. 0113-214691                                                                                               Tel. 0113-231072 
       E-mail info@paardvantroje.nl                                                                 E-mail info@koperentuin.nl 

        www.paardvantroje.nl                                                                                     www.koperentuin.nl 

 

AVG en privacyrecht 

Consumentenrecht 

WOZ-bezwaar 

Bezoek op afspraak 

06-82372206 jan@faassejd.nl         
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Al zo'n veertig jaar geleden; vijf jaar getrouwd, twee 

zoontjes, enthousiaste, jonge docent. Adviseur van het 

jongerenkoor Goes, het latere l'Esprit. We bespraken 

thema’s en inhoud van de vieringen met de toenmalige 

pastoor. Met het symbool van het kruis wees hij ons op 

onze vooral horizontale blik, een neiging die jonge 

mensen kennelijk vaker hebben. Vandaaruit 

stimuleerde hij ons ook oog te hebben voor verticaliteit. 

Nu ik wat ouder ben en wat meer vertrouwd met leven 

én sterven, begrijp ik beter waar die pastoor naar zocht. 

 

 
 

-saam 
 

Bij de doop van onze derde zoon zong het koor in diepe 

saamhorigheid het thema-lied: ‘Geef me je hand, geef 

me ze allebei en bedenk dan even dat je niet kunt leven 

zonder mij, zonder mij.’  

Als ouders wilden we ons kind dit als levensmotto 

meegeven. De jongerenkoorleden dachten bij het lied 

ongetwijfeld aan de vriendschappen die ze bij elkaar 

ervoeren; er ontstonden verkeringen en de tekst kreeg 

meer en meer persoonlijke betekenis. Huwelijken 

tussen koorleden ontstaan houden tot op de dag van 

vandaag stand, hoe mooi is dat.  

Bedoelde pastoor toonde een positieve lach bij ons 

horizontaal gedachtegoed van samen onderweg, mede-

menselijkheid en maatschappelijke betrokken-

heid. ‘Kijk eens goed’, zei hij, ‘lees dan, er staat niet wat 

er staat, waar gaat het lied nou werkelijk over?’ Wij 

keken hem stomverbaasd aan, met een uitdrukking van: 

wat bedoelt die goede man, wat wil hij van ons horen? 

Uiteindelijk gaf hij antwoord met een nieuwe vraag: 

‘Wat gebeurt er met ‘mij’ als je de eerste letter met een 

hoofdletter schrijft, wat staat er dan?’  

Wij zongen voortaan: ……. zonder mij, zonder Mij. 

 

 

 

 
 

Al-een-saamheid     
 

Zo kwam onlangs het woord Al-een-saamheid in mij 

op. Ik dacht een nieuw woord te hebben bedacht, maar 

dat viel tegen. Kennelijk heeft er een televisie-

programma bestaan met die titel. Dat programma 

heette Alleenzaamheid en had tot doel de eenzaamheid 

onder vooral jongeren onder de aandacht te brengen. 

Mij gaat het juist niet om het benadrukken van een-

zaamheid en eigenlijk ook niet meer zo nadrukkelijk 

om die jongeren. Ik ben vooral getroffen door de 

aanraking en ontmoeting van alleen en samen. Ieder 

mens is weliswaar in diepste wezen alleen -hoe 

moeilijk vaak ook om te aanvaarden-, maar diezelfde 

mens is vooral: al één. Bovendien heeft hij of zij zijn 

of haar leven lang kans op samen. Samen met ouders 

in een gezin. Samen met een partner en/of kinderen, als 

(if) en zolang (when) dat je gegeven mag zijn. Niet 

eenzaam, maar één-saam: jij, die ene, samen met de 

mensen om je heen. Al-een-saam: jij, die ene, samen 

met die andere, in het Al, het heelal, het universum. 

Geef me je hand. Immers: iedere nieuwe dag biedt kans 

op samen met die ander. En met die Ander, zou die 

pastoor gezegd hebben. 
 

 
 

Lemniscaat          
 

Sommige mensen laten het infinity-teken tatoeëren om 

hun verbondenheid met hun partner, kind of soul-mate 

uit te drukken. Binnen het perspectief van Al-een-

saamheid krijgt dit lemniscaat-symbool de betekenis 

van oneindigheid en grenzeloosheid waar elk van ons 

tot in eeuwigheid naar op zoek blijft.  

 

Rob Rijkschroeff 
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Je moet wel helemaal van de werkelijkheid losgezongen zijn als je niet in de gaten hebt dat ons land vergeven is van 

de coaches. Daar hebben er al 75.000 van. Meer als een middelgrote plaats als Zeist met ruim 60.000 in-woners. 

Tussen 2014 en 2019 groeide het aantal lifestyle coaches met niet minder dan 400%. Zo’n levenscoach helpt je om 

gelukkiger te worden doordat je je doelen haalde, zodat je kunt worden tot wie je bent. In diezelfde periode groeide 

het aantal opruimcoaches van 17 naar 74 stuks.  

 

Raar natuurlijk want wij leerden in onze jonge tijd om ‘zelf je rommel op te ruimen’ en nu heb je daar hulp bij nodig? 

Het kan natuurlijk zijn dat je zoveel troep hebt dat je er niet meer uitkomt waar wat op te bergen bij het opruimen. 

Dat je, zogezegd, met je handen in het haar zit. 

 

 
 

Enne…. Meent u nu niet dat we maar een paar soorten coaches kennen! We zullen er eens een aantal noemen: er zijn 

life-coaches, coaches die oplossingsgericht zijn, wandelcoaches, loopbaancoaches, executive coaches voor de 

mensen aan de top, coaches met paarden, burn-out- en stresscoaches, coaches die je perfectionisme bevorderen, 

doelencoaches, voedingscoaches, financiële coaches.  

En coaches die in het geweer komen als de coaches die we hiervoor noemen, het ook niet meer weten en dus het niet 

meer zien zitten. En dus van mening zijn dat zij zelf ook een coach nodig hebben die hen zelf coacht.  

En dan hebben we nog niet eens alle sportcoaches genoemd die er op deze aardkloot en dus ook in ons landje aan de 

zee rond hobbelen.  

 

Coach worden is helemaal niet moeilijk. Behalve dan coach in het sportleven, want daar moet je scholing voor volgen 

en een “papiertje” halen. Coach zijn is namelijk een vrij beroep, zodat Jan/Johanna en alleman/-vrouw 

is. En je kunt je daarbij tegelijk afvragen of we ooit wel genoeg coaches zullen hebben, want er zijn nogal wat 

beroepen waar we enorme menstekorten hebben om die  

 

 

 

 

openstaande vacatures allemaal te kunnen bemensen.  

Hoe dat komt? Omdat we het als natie ons zelf en de mede-burgers via o.a. het parlement zo moeilijk maken dat we 

niet meer weten hoe regelingen in elkaar zitten, waardoor we genoodzaakt zijn zelf ook een coach aan te stellen, die 

het zaakje voor ons en derden uitzoekt en regelt.  

 

Maar hoe komt het dan dat veel van die coaches zelf ook weer een coach nodig hebben? Heel simpel, omdat er met 

het instellen en verzinnen van allerlei regels, voorschriften  

en wetten in het parlement en allerlei andere regelinstituten zoveel voorstellen ingediend worden om een regeling 

zodanig aan te passen, dat niemand er al te veel nadeel van (zal of kan) ondervinden. Dat het dus allemaal zo 

ingewikkeld wordt gemaakt dat het “eeuwen” duurt voordat een plan eens gerealiseerd is.  

 

Woningbouwminister Hugo de Jonge maakte daar melding van in een interview in onze Zeeuwse nieuws-melder.  

 

 

 

 

Hersenspinsel: Hoe heurt het eigenlijk? 
Weet u nog? Het programma was tussen 2011 en 2016 

éénmaal per week op de TV te zien. Waar het over ging? 

“Jort Kelder ging op zoek naar etiquette en tradities in 

Nederland bij   gefortuneerden, bij 'oud' en 'nieuw geld', 

oude 'chique families' en 'nouveau riche'. “Hij vergeleek 

hoe de etiquette uit het boek ‘Hoe hoort het eigenlijk’ van 

Amy Groskamp nageleefd werd. Tegenwoordig wordt de 

taal naar anderen toe steeds “ruiger”. En veel andere 

uitingen verruwen ook. Hier zeggen we gewoon wat in 

onze gedachten opkomt over hoe de mensen zich nu 

gedragen.  Dat verschilt flink met ons gedrag in vroegere 

tijden.   

 

Hoe spreek je iemand aan? Vroeger verschilde dat per 

maatschappelijke kring of beroep. Tegenwoordig wordt 

bijna iedereen met ‘jij en jou’ (‘jie en joe’) aangesproken. 

In de vroegere tijd was dat anders. Ik herinner me dat we 

mijn (groot)ouders, leraren, werkgever en oudere colle-

ga’s, en dergelijke meer met u moesten aanspreken. 

Mondeling, maar ook op papier. Mijn ouders kwamen uit 

Zeeuws-Vlaanderen en daar spraken de kinderen altijd 

met U en Uw tegen hun ouders. “Hebt u lekker gegeten 

vader’ of ‘Is dit uw tas moeder’? En een leraar of 

notarisklerk of welke andere volwassene sprak je ook met 

U aan. En dat gebeurt daar en in Vlaanderen nog veel. 

Hier is het meestal met ‘jij en jou’. Ongeacht wie het is.  

 

Hoe was je normaal gekleed? Door de week droeg je je 

“weekse kleren”, maar op zaterdagmiddag en zondag 

moest je je ”zondagse” goed aantrekken compleet met 

schoenen en stropdas die daarbij hoorden. Je moest er 

“spic en span” uitzien. En ging je later als volwassene naar 

een receptie of op bezoek bij een minister of welke 

hotemetoot ook, ging je ook op je “zondags”. Je moest een 

goede indruk maken. Zeker als je ging solliciteren of met 

een gezagsdrager een gesprek zou hebben.  

.  

 
 

 

Wat deed je bij een geschil? Als het met een of andere 

kwestie of geschil bleek dat je geen gelijk had, bood je 

netjes je excuses aan en accepteerde je in het algemeen 

dat je ongelijk had. 

Nu vliegen sommigen meteen naar de rechter om hun 

gelijk te halen. Ze denken dan dat je denkt dat de 

tegenpartij je onheus en oneerlijk behandeld heeft. Ook 

al heeft deze “het grôôtste geliek van de Kattendiekse 

diek”. 

 

Wapengeweld. Als iemand om een of andere reden jou 

en je familie sloeg of duwde, was het niet zo dat er 

onmiddellijk een wapen werd getrokken. Er kon wel 

een flinke vechtpartij ontstaan. Dan probeerde een 

‘derde’ de strijdende partijen uit elkaar te halen. Nu kun 

je dat beter niet meer doen omdat je kans hebt zelf  met 

een mes of pistoolschot geconfronteerd te worden.  En 

als het echt nodig was werd de politie gebeld. Die  

probeerde de zaak dan ‘in der minne’ te schikken. Wil-

de je niet meewerken dan werd je opgepakt en mee naar 

‘het bureau’ genomen. 

 

Schelden. Wat de dienaren der wet tegenwoordig te 

horen krijgen als ze optreden als de regels van de wet 

niet worden nageleefd is “bij de konijnen” af. Enne …. 

hoor wat sommige ‘voetbalsupporters’, als ze het niet 

eens zijn met een beslissing van de scheidsrechter, hem 

toewensen. Je snapt niet hoe waarom zij dergelijke taal 

gebruiken. Zouden ze dat naar hun eigen dierbaren ook 

doen? Dit geldt niet alleen voor supporters uit de 

‘onderste’ rangen van de maatschappij. Nee, sommige 

van hen die tot de betere klasse gerekend worden, kun-

nen er ook wat van. Zeker als ze mee kunnen doen in 

een grote groep, waarin ze in de massa opgaan.  

 

En over kleding gesproken. Het schijnt tegenwoordig 

‘bon ton’ te zijn dat je je als toeschouwer of fan van een 

club half uitkleedt omdat anderen dat ook doen of 

omdat dit stoer staat. Daarbij komt in mijn geheugen de 

vroeger in Goes bekende reclameleus tevoorschijn: 

“Kleren maken de man, maar Frits Gerritsen doet meer. 

Hij maakt van de man een heer”. En dat geldt voor veel 

gezagsdragers ook. Als je ‘hoge piet’ ergens op 

werkbezoek gaat, kleed je dan uit respect voor de 

aanwezigen op je ‘zondags’ aan.  

Tot mijn grote spijt constateer ik dat velen niet meer 

weten “hoe goed gedrag heurt”. In mijn jeugdjaren zei-

den ze dan “Hewoon, je (boeren)fatsoen hebruuken”.    

 

Augustinus 
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Eenzaamheid is voor iedereen anders en daarom ook niet 

voor iedereen gemakkelijk op te lossen. Ouderdom 

brengt vaak een verlies van waardevolle relaties met zich 

mee, een belangrijke oorzaak van eenzaamheid.  

Wat is eenzaamheid en wat kunnen we doen om 

eenzaamheid tegen te gaan? 

 

Wat is eenzaamheid? 

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is 

eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een 

probleem? Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je 

ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met 

anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen 

dan je wenst. Bij eenzaamheid horen kenmerken als 

negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en 

zinloosheid en lichamelijke of psychische klachten. 

Gevoelens van eenzaamheid kunnen invloed hebben op 

je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven 

 

Ouderdom 

Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland voelt 

zich eenzaam. Bij veel ouderen komt dat vaak door 

meerdere factoren. Zoals het overlijden van een partner 

of andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit en achter-

uitgang in fysiek en mentaal functioneren.  

 

Tegelijkertijd worden mensen steeds ouder, wonen ze 

langer thuis en is de fysieke afstand tot kinderen groter 

dan vroeger. 

 

Eenzaamheid signaleren 

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich 

eenzaam, maar het is aan niemand te zien of hij zich 

eenzaam voelt. Het signaleren van eenzaamheid is lastig, 

maar hoe eerder je eenzaamheid (h)erkent, hoe meer je 

kunt doen voor jezelf of een ander. 

 

 
 

Erger voorkomen 

Mensen die vereenzamen, melden zich vaak niet zelf. Ze 

hebben de neiging om juist zichzelf terug te trekken.  

Om te voorkomen dat de problemen erger worden is het 

daarom belangrijk dat professionals en vrijwilligers 

eenzaamheid zo vlug mogelijk signaleren en bespreek-

baar maken.  

Kijk ook bij Praten over eenzaamheid  

 

De Week tegen Eenzaamheid 
 

Van donderdag 28 september t/m woensdag 4 oktober is 

het in Nederland weer de week tegen eenzaamheid. 

Landelijk en lokaal worden activiteiten georganiseerd 

om eenzaamheid tegen te gaan.  

Maar je kan ook gewoon in deze week eens wat extra 

aandacht schenken aan je medemens. 

 

 

 

 

Kijk ook bij de publiekscampagne 'Eén tegen 

eenzaamheid' 
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Heer 

Hendrikhuis 

0113-230493/06-23116000 

Diana van der Weele 

Te Werfstraat 18 

4472 AN ’s Heer-Hendrikskinderen 

                      

 

Wekelijks verse aardappelen, groenten, fruit en kruiden 

op de markt in Goes (dinsdag en zaterdag). 

 

 

BIJ DE TIJD 

 
Bij DE TIJD 
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Uit de Ledenkring 
 

Wij herdenken … 
 

Dhr. J. Goudswaard, overleden op 12-5-2023   

Mw. C.C. (Corrie) Nagelkerke-Driedijk overleden op  

24-06-2023 

Mw. C. (Corrie) Gouweleeuw-Snuverink overleden op 

28-06-2023 

  

Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte 

toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. 
 

              
 

Wij verwelkomen de nieuwe leden … 
 

Dhr. L.M. Bos 

Mw. C.C. Bos-Burggraaff 

 

Van harte welkom en we hopen u gauw op onze 

bijeenkomsten te mogen begroeten. 
 

 

Wij feliciteren:  
 

Nick en Diny Wijten met hun 60-jarig huwelijk 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSCHIJNING: 

BIJ DE TIJD verschijnt 6x per jaar als bijlage bij  

het magazine van KBO-PCOB en is exclusief voor 

leden van KBO-PCOB-Goes.  

 

Inlevering kopij voor BIJ DE TIJD 169 vóór  

8 oktober 2023. 
 

VRAGEN: 

Voor vragen over het lidmaatschap van  

KBO-PCOB-Goes, de bezorging of wijzigingen kunt  

u bellen naar 0113 21 10 17.  

U kunt ook mailen naar  

kbopcobgoes@gmail.com. 

 

REDACTIEADRES: 

Weidezicht 18, 4462 VK Goes. 

Telefoon 0113-211017  

E-mail kbopcobgoes@gmail.com. 

 

REDACTIE:  

Jan van den Boom, Wim Copper,  

Riet Hopmans en Theo Snel. 

 

EINDREDACTIE: 

Jan van den Boom. 

 

COLUMNISTEN: 

Guust de Kok en Rob Rijkschroeff. 

 

ART DIRECTION & OPMAAK: 

Jan van den Boom  

 

PRODUKTIE:  

BIJ DE TIJD wordt geproduceerd door de 

Kopieerwinkel. 

 

ADVERTEERDERS:  

Wim Copper, tel. 0113- 21 59 15.  

E-mail wiljaco@hetnet.nl 

 

DIGITAAL OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

Kijk op www.kbo-pcob-goes.nl 
 

FOTO’S: 

Shutterstock, tenzij anders vermeld. 

Omslagfoto: Gemeente Goes. 
 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend 

worden. 

 

 
 

 

 

vanaf € 25,00 per jaar bent u al lid  

Info: www.kbo-pcob-goes.nl Tel: 0113-223873 
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Postadres KBO-PCOB-Goes: Weidezicht 18, 

4462 VK Goes, E-mail kbopcobgoes@gmail.com 

 

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl 

 

Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO0113451547 

t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes. 

 

Bestuur: 

Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes,  

tel. 06-212 264 94, E-mail tabsnel@zeelandnet.nl 

Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18, 

Goes, tel. 211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl  

Penningmeester W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes 

tel. 215915 of 06-23233754, E-mail wiljaco@hetnet.nl 

 

Vicevoorzitter/kader/acties, ledenwerving: 

M.C.(Rinus) Baarends, Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, 

tel. 222025, E-Mail baarendsf@gmail.com  

 

Ledenadministratie: Mw. E.J.M. (Lizzy) van de 

Schraaf-Clarijs, Beukenstraat 2-32, 4462 TT Goes. 

Email: mschraaf@zeelandnet.nl  

Telefoon: 0113-223873. Mobiel: 06-38957226. 

 

Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen 

schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij 

Mevr.  E.J.M. (Lizzy) van de Schraaf-Clarijs, 

 

Contact PCOB:  

Voorzitter: T.A.B.(Theo) Snel tel.: 06-212 264 94 

Penningmeester/Secretaris: W.J. (Wim) Copper, 

tel.: 0113-215915. 

Lief en Leed: Mw. L.A.T. (Marleen) Huijsse, 

tel.: 06-452 811 96.  

 

Verjaardagkalender:  

Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017. 

 

Distributie KBO-PCOB-Magazine: 

Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-339 162 

73 en Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604. 

 

Activiteitencommissie: 

Vacature: voorzitter en algemeen lid 

Voorzitter a.i.: T.A.B. (Theo) Snel 

Claushof 17, Goes tel. 06-21226494 E-mail 

tabsnel@zeelandnet.nl 

Leden: L.V. de Kok, Mevr. G.M. Naezer, Dhr. N. van 

Buuren en Dhr. W.M. Slabber. 

Ondersteuning: W.J. (Wim) Copper 

 

 

Ziekenbezoek: 

Coördinatie: Mevr. M.I.A. Rombaut, J. v. Beierenstraat 

55, 4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589. 

Leden: Mevr. M. van Buuren, Mevr. A. Huige; Mevr. 

C. van Lagen, Mevr. M. Lots en Mevr. Y. Rijkschroeff. 
 

Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.: 

Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218, 

E-mail waadrianow@zeelandnet.nl 
 

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (SMWO): 

’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes. 

Mevr. G. (Ghislaine) van de Linde, tel. 06-435 064 48, 

E-mail g.vanderlinde@smwo.nl 
 

Wmo-loket gemeente Goes: tel. 0113 – 239100 
 

Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB Achmea 

Met collectiviteitsnummer 207000837.  

Leden KBO-Zeeland bij CZ: met collectiviteits-

nummer 3337669. 

Mogelijke vergoeding van keuringskosten (max.  

€ 35,00) zie voorwaarden vergoedingen van uw 

verzekeraar. 
 

Rijbewijskeuringen: 

Rijbewijskeuring voor uitsluitend leden KBO-PCOB 

afd. Goes. Huisartsenpraktijk E.R.C. Rijken, 

Beethovenlaan 3A, 4462 JC Goes tel.nr. 0113-252797  

Eerst de gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR 

en na ontvangst invullen. Deze inzenden naar CBR en 

dan overige papieren invullen.  

Arts bellen voor afspraak ruim voor het verlopen van 

het rijbewijs en keuring. Let op de mogelijke 

wachttijd(en). Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring 

(bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje 

ochtendurine. Meer informatie: kijk op www.cbr.nl  
 

Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok, 

tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844. 
 

‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685, 

E-mail jurram@zeelandnet.nl 
 

Ledenservice KBO-PCOB: Service–Juristen en 

Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het 

gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en 

juridische zaken. 
 

Een fout in het infoblad? 

Wanneer in voorgaande gegevens in het blad ‘Bij de 

Tijd’ een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te 

geven aan Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 0113-211017, 

E-mail kbopcobgoes@gmail.com 
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