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-Nassau voor o.a. haar 

vrijwilligerswerk in de 

Werenfriduskerk in 

Westervoort, het comité 

Kinderpostzegels en in de H. Maria Parochie Walcheren. Ook is ze 

vrijwilligster bij WVO Zorg in Vlissingen en was ze jarenlang 

mantelzorger. Mevrouw Vrancken is lid van KBO Middelburg-Veere. 

   

In 

NieuwsFlitZ 125 deed de redactie 

de suggestie om een belcirkel te 

starten.  

Bij de KBO-afdeling Schouwen-

Duiveland hebben ze dat op een 

andere manier geregeld. 

 
In eerste instantie opperde een van 

de bestuursleden om alleen-

staande, wat oudere leden een 

kaartje te sturen nu een groot deel 

van hun sociale contacten 

weggevallen was. Maar dan komt 

de vraag: wie stuur je dan een 

kaartje? Omdat er ook al een 

vraag was vanuit een maaltijd-

groep of het bestuur eventueel nog 

mensen wist die hieraan deel 

zouden willen nemen, ontstond 

het idee dat het misschien 

persoonlijker zou zijn de mensen 

te gaan bellen. 

 
Door de ledenadministratie is de 

ledenlijst nagekeken en o.a. 

gekeken naar de leeftijd en of 

iemand alleen was. Tenslotte bleef 

er een lijst van zo’n 80 leden over. 

Deze telefoonnum-mers zijn 

verdeeld onder de bestuursleden 

zodat er gestructu-reerd gebeld 

kon gaan worden. Ieder zou dus 

ongeveer 14 leden bellen. 

 
Voor het bellen was er een 

vragenlijst opgesteld met daarop 

o.a. de volgende punten: “Hoe 

gaat het met u? Kunt u zich nog  

redden? Hebt u voldoende 

contacten en hulp? Zo niet: is 

deze nodig? Lukt het met koken 

en/of het boodschappen doen?” 

Ook werd de luisterlijn in het 

gesprek vernoemd. 

 

 
 

Met de meeste mensen van de 

telefoonlijst is contact geweest en 

de telefoontjes werden erg goed 

ontvangen. Over het algemeen 

bleken de leden zich gelukkig 

goed te kunnen redden. En 

werden de boodschappen gedaan 

door de kinderen of kennissen. 

Sommigen lieten de 

boodschappen thuisbezorgen.  

 

Hieronder enkele reacties: 

 

“We worden veel gebeld en face-

timen met de kinderen.” 

”Ik mag niet klagen en heb hulp 

van dochters en fijne mensen in 

de buurt. Ik ben zelfs gaan skypen 

en dat maakt het gemis van 

kinderen/kleinkinderen goed, al 

neemt het niet alles weg” 

“Ik kan het samen met mijn 

partner (die 95% is hersteld)  

goed bolwerken. We leven als zijn 

we op de camping!” 

“Ik was om 05.00 uur wakker en 

dacht: hé, ik ga om 07.00 uur naar 

de supermarkt. Was fantastisch 

om te winkelen in die periode.“ 

“Ik doe zelf 1x per week de 

boodschappen. Ik sla me er wel  

doorheen, maar ik vind het 

allemaal maar niks. Ik hoop dat 

het snel weer wordt zoals het 

voorheen was. Ik voel me niet 

eenzaam en ik weet jullie te 

vinden.” 

“Het gaat goed met mij, maar ik 

vind het fijn dat KBO-Schouwen-

Duiveland aan de alleenstaande en 

eenzame mens denkt. “ 

 

Een dame nam de telefoon op met 

enige terughoudendheid. Nadat ik 

mij als KBO-er had voorgesteld 

gaf ze kortaf antwoord op mijn 

vragen. Ik gaf door dat we in 

noodgevallen gebeld konden 

worden. De dame was dus kortaf, 

maar ik hoefde me niet ongerust 

te maken. 

 

Alom was er waardering over ons 

initiatief om te bellen. 

 

Met Pasen is er naar iedereen via 

de mail een paasgroet gestuurd. 

Ook daarin was weer aange-

geven, dat mocht het nodig zijn, 

men met vragen altijd iemand van 

het bestuur kan bellen. 
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Van de Redactie

 

Allereerst wenst de redactie van Bij de Tijd u een gezond 

en vitaal 2023. Ook dit jaar hopen we u weer informatief 

en verstrooiend leesvoer te gaan bieden. Te beginnen met 

deze 165e uitgave. Zoals ieder nieuw jaar hebben we weer 

veel wensen, met name als het gaat om vrede, naastenliefde 

en gezondheid. En ook dit jaar zullen we teleurgesteld 

worden omdat wensen niet (geheel) uitkomen. Maar ook 

dit jaar zullen er gebeurtenissen op ons pad komen die ons 

plezieren.  

 

Zo zal 2023 ook weer ongetwijfeld, hopen we, over het 

algemeen een positief, uniek jaar worden. Voor KBO-

PCOB Goes is dat zeker zo. We hopen, door onze 

activiteiten u positieve energie te geven en u bij teleur-

stellingen te ondersteunen. 

De redactie start in ieder geval met veel enthousiasme de 

28e jaargang van Bij de Tijd. 

 

De Redactie 

 

 

In december en begin januari is er geen bestuurs-

vergadering geweest. Maar dat wil niet zeggen dat het 

bestuur niet actief geweest is. De kerstviering en de 

nieuwjaarsreceptie moesten mede worden voorbereid.  

De ledenadministratie is bijgewerkt. Helaas moesten we 

van veel leden afscheid nemen. We kregen ook wel nieuwe 

leden, maar dit leidde toch tot een verlies van het aantal 

leden, zowel bij de KBO als de PCOB.  

De website is bijgewerkt, wat dit jaar door allerlei 

landelijke wijzigingen extra werk vergde.  

En in overleg met de activiteiten-commissie is de jaarka- 

lender, in ieder geval tot de zomervakantie, vastgesteld. U 

ziet het resultaat in de rubriek “op de rol”. 

En tussen kerst en nieuwjaar was er zelfs een ingelaste 

vergadering bij KBO-Zeeland. Onderwerp waren de ont-

wikkelingen op landelijk niveau met de Unie KBO-PCOB. 

In BBGG verband is deelgenomen aan het voorbereiden 

van een advies over de voorgestelde wijzigingen in de 

WMO-verordening die in 2023 wordt aangepast. 

 

Theo Snel 

 

 

Wij hebben VOORLOPIG voor U op de rol gezet: 

 

21-01-2023 Polderfair in De Spinne (Goes-Noord) 

09-02-2023 Stamppottenbuffet  

15-02-2023 Ontspanningsmiddag Bonden Beraad Groot  

                    Goes (BBGG) in het Heer Hendrikhuis 

14-03-2023 Lezing door Wilfried Staelens 

22-03-2023 Cursus Levensverhalen schrijven, wordt  

                    verzorgd door Rob en Yvonne Rijkschroeff 

23-03-2023 Algemene Ledenvergadering met Bingo en  

                    Verloting in het Heer Hendrikhuis 

29-03-2023 Cursus Levensverhalen schrijven, wordt 

                    verzorgd door Rob en Yvonne Rijkschroeff 

06-04-2033 Cursus Levensverhalen schrijven, wordt 

                    verzorgd door Rob en Yvonne Rijkschroeff 

20-04-2023 Grootst optreden zanger entertainer Piet  

                    Brakman in het Heer Hendrikhuis 

11-05-2023 Bezoek aan Oosterschelde (Kreeft- en 

                    Rondvaart) 

21-06-2023 Fietstocht en/of per auto bezoek aan 

                    Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp 

 

 

 

 
 

13-07-2023 Bustocht (middag) naar Hilvarenbeek  

                   (Kermismuseum) zie  

                    www.museumdansant.nl 

  

Van al deze activiteiten zult u komende tijd als bijlage of 

in Bij de Tijd de uitnodiging ontvangen!  

 

 

BIJ DE TIJD  BIJ DE TIJD 
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Op 15 december 2022 waren zo’n 70 leden van de 

afdeling KBO-PCOB-Goes bijeen voor de kerstviering.  

Rob Rijkschroeff nam ons mee in het thema “tussen 

donker en licht”. Kundig ondersteund door de kaarsen-

aansteker. 

Het BAVO-koor verzorgde de passende kerstliederen 

hierbij, die door de aanwezigen werden meegezongen. 

Na een korte pauze voor een drankje verzorgde het 

BAVO koor nog een optreden met bekende Nederlandse 

en Engelse kerstliederen. 

 

 
 

Hierna was het tijd voor een tweede drankje én de 

collecte voor ons goede doel: de stichting Wens 

Ambulance. Waarna het tijd was voor de kerstmaaltijd.  

We kunnen terugkijken op een mooie invulling van de 

kerstmiddag. 

 
 

Met een  

hartige hap  
het nieuwe jaar in 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO-PCOB afd. Goes op 

maandag 9 januari jl. 

 

 
 

Met ongeveer 40 leden hebben we door middel van het 

heffen van het glas en daarbij een hartig hapje het 

nieuwe jaar ingeluid.  

Het was een gezellige bijeenkomst waarbij we eenieder 

weer het beste konden toewensen.  

 

Voorzitter Theo Snel herdacht de overledenen in het 

afgelopen jaar. 20 leden zijn ons ontvallen. 17 leden 

KBO en 3 leden PCOB. Het ledenaantal zakt o.a. hier-

door naar 485 leden KBO en naar 62 leden PCOB.  

 

Wat de toekomst ons gaat brengen moeten we uiteraard 

nog afwachten. Achter de schermen wordt er druk over 

nagedacht en hopelijk kan de Unie KBO-PCOB ons in 

het nu al lopende jaar enig positief bericht geven.  

 

Het programma voor dit jaar zit al voor de helft 

behoorlijk vol. Op onze website www.kbo-pcob-goes.nl 

staan al heel wat toekomstige activiteiten genoemd.  

 

Kortom: we maken, met de steun en enthousiasme van 

de leden, van het jaar 2023 een mooi jaar.  

 

Proost! Gelukkig Nieuwjaar!! 

 

  BIJ DE TIJD 

TIJDBIJ DE 

TIJD 

 

http://www.kbo-pcob-goes.nl/
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BIJ DE TIJD 

 

De Unie KBO-PCOB in 2023 
  

In de laatste Bij de Tijd van 2022 maakte ik u al 

deelgenoot van de scheiding der geesten in seniorenland 

en in de Unie KBO in het bijzonder.  

 
Per 1 januari 2023 is het een feit: vier KBO provinciale 

bonden (Limburg, Gelderland, Overijssel en Noord-

Holland) zijn uitgetreden. Zij gaan voor de lokale zaken 

zelfstandig verder. Maar voor de landelijke belangen-

behartiging en magazine gaan zij samen met KBO-

Brabant een nieuw netwerk vormen: het Senioren 

Netwerk Nederland. 

                                                                                                            
De overblijvende provinciale KBO-bonden (Gronin-

gen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Utrecht, Zuid-

Holland en Zeeland) blijven de Unie KBO in 2023 

trouw. De Unie KBO-PCOB is voornemens om in 2023 

de samenwerking om te zetten in een fusie. 

En de Unie KBO-PCOB werkt voor de landelijke be-

langenbehartiging samen met Noom, de Bond voor 

gepensioneerden en de ANBO. Zij vormen de Senioren 

Coalitie. 

 
 

 
 

Beide platforms vertegenwoordigen een grote groep 

60-plussers (respectievelijk ongeveer 200.000 en 

350.000). Samen zouden we echter een nog sterker 

platform vormen. Maar ook moet worden vastgesteld 

dat beide platformen een andere organisatievorm 

kiezen om de activiteiten en belangenbehartiging vorm 

te geven. En hoe graag we dit eigenlijk niet zouden 

willen, worden KBO-Zeeland en haar afdelingen toch 

in deze organisatiediscussie betrokken.  

De algemene vergadering van KBO-Zeeland heeft het 

bestuur daarom gevraagd om te bezien in welk platform 

we ons als afdelingen binnen KBO-Zeeland het beste 

thuis voelen als het aankomt op landelijke 

belangenbehartiging én lokale afdelingszelfstandig-

heid. Het bestuur is hier al mee aan de slag gegaan en 

zal mede afhankelijk van de ontwikkelingen binnen 

beide platformen op de voorjaarsledenvergadering hier 

een advies over uit brengen.  

 

Wordt helaas vervolgd. 

 

Theo Snel  
 

 

 

Wisseling bezorgers 
 

Tijdens de jaarvergadering hebben we bekend gemaakt 

dat er een paar wisselingen van bezorgers heeft of gaat 

plaatsvinden.  

De heer Piet Pieters heeft na jarenlange inzet te kennen 

gegeven te willen stoppen met het bezorgen van het 

Magazine, Bij de Tijd en verjaardagskaarten.  

 

De heer Jos Wijdemans is bereid gevonden om de 

wijk(en) van Piet over te nemen waarvoor onze dank. 

 

Jos was al bezorger van het Magazine en Bij de Tijd maar 

neemt nu ook Piet zijn wijk erbij. 

 

Mw. Ella Filius heeft haar lidmaatschap opgezegd en 

daarbij komt ook de bezorging van de verjaardagskaarten 

te vervallen.  

 

Mw. Ank Arends is bereid gevonden om de wijk van Ella 

over te nemen waarvoor onze dank.  

 

In het kort … 

 BIJ DE TIJD 
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Wijzigingen in de 

huurtoeslag en zorgtoeslag 
 
In 2023 zijn er ten opzichte van 2022 belangrijke 

wijzigingen van toepassing voor het toekennen van 

huurtoeslag en/of zorgtoeslag.  

 

In onderstaand schema hebben we de bedragen op een 

rijtje gezet. Kijk of laat het nakijken of u in 2023 

mogelijk in aanmerking komt voor enige toeslag.  

 

Toeslagen 2022-2023 
  

 

   2022  2023 
  

  

Huurtoeslag     
  

  
Maximale 

Huurgrens  763,47  808,06 

  

  
Vermogensvrijstelling        
Alleenstaande  31.747,00  33.748,00     
Aanvrager met 

toeslagpartner 63.494,00  67.496,00 

  

  

          

Zorgtoeslag     
  

  
Maximaal inkomen         
Alleenstaande  31.988,00  38.520,00     
Aanvrager met 

toeslagpartner 40.944,00  48.224,00 

  

  
Maximale toeslag per jaar        
Alleenstaande  1.336,00  1.858,00     
Aanvrager met 

toeslagpartner 2.553,00  3.182,00 

  

  
Vermogensvrijstelling        
Alleenstaande  120.020,00  127.582,00     
Aanvrager met 

toeslagpartner 151.767,00  161.329,00 

  

  
 

  (Bron Ministerie van Financiën, toeslagenkaart 2022 en 2023) 

 

BIJ DE TIJ 

 

Wisseling binnen de Activiteiten Commissie 

 

 

Binnen de activiteiten commissie heeft er een wisseling 

plaatsgevonden betreffende het voorzitterschap en 

ondersteunend lid. Door het aftreden van Jo Rombaut is 

er geen voorzitter meer.  

Theo Snel neemt nu ad interim het voorzitterschap waar 

dit zolang er zich geen lid of leden aanmelden om de 

activiteiten commissie te versterken. 

Als ondersteund lid zal ook ad interim Wim Copper 

actief zijn. 

 

Er wordt dan ook een dringende oproep gedaan aan de 

leden of andere toekomstige leden om de activiteiten 

commissie te komen versterken. 

 

Keuringsarts in Goes 
 

Voor de rijbewijskeuring zijn wij in overleg geweest met 

Huisartsenpraktijk Rijken. Op de Infopagina van Bij de 

Tijd vindt u de gegevens e.d.  

Wij zijn blij met de behaalde toezegging en zien de 

samenwerking met de Huisartsenpraktijk Rijken met veel 

vertrouwen tegemoet. 

 

 
 

Let wel, de afspraak voor een keuring is uitsluitend voor 

leden KBO-PCOB afdeling Goes. De keuringen vinden 

plaats naast de eigen praktijk wat zou kunnen betekenen 

dat er mogelijk een wachttijd kan voorkomen. Hou daar 

rekening mee! 

 

 
 

VAN EXAMENS KRIJG JE 

UITSLAG 

 

 BIJ DE TIJD 



                                                                  Bij DE TIJD 

 6 

 
 

 

  

J

a

a

r

r

e

k

e

n

i

n

g

e

n 

2

0

2

0 

e

n 

2

0

2

1 

v

a

s

t

s

t

e

l

l

e  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronatoegangsbewijs 

Bij het willen deelnemen aan een activiteit onder de 

“paraplu” van de KBO-PCOB afd. Goes dient u in het 

bezit te zijn van het Coronatoegangsbewijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis advies  

nodig? 
 

Als u een probleem hebt met b.v.  

uw computer, internet, tablet,  

administratie, testament, sociaal  

domein, elektrotechniek, financiële  

dienstverlening, belasting, en nog  

vele andere zaken, staan onze  

adviseurs op allerlei gebied voor  

u klaar met hun kennis en kunde. 
 
 

 ’t Gilde 

de Bevelanden 
helpt U graag! 

 
 

Bel 06-14 53 06 01 of mail naar  
adviesaanvragen@gildedebevelanden.nl  

 

Info www.gildedebevelanden.nl  

 

 

 

 

 

  BIJ DE TIJD 

http://www.gildedebevelanden.nl/
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Het KBO/PCOB zet steeds bewuster in op het speerpunt 

‘Zingeving’. Zo leverde de afsluiting van het landelijk 

project ‘Levensvragen bij senioren’ op 3 november in 

Sluiskil een waardevolle bezinningsmiddag op.  

De commissie M en R tekende voor de organisatie. 

In de tussentijd werd in Nieuwegein een volgend landelijk 

project opgestart: ’Levensverhalen schrijven’. Samen met 

een achttal deelnemers uit andere provincies mochten wij 

beiden, Yvonne en Rob Rijkschroeff, aan deze cursus deel-

nemen. Voorwaarde was dat wij een eigen ‘schrijfclub’ 

zouden starten in onze plaatselijke afdeling. 

 

Die handschoen pakken wij met alle liefde op. Wij hebben 

door de cursus heel veel ideeën en inspiratie opgedaan en 

zijn vooralsnog van plan met een groep geïnteresseerden 

aan de slag te gaan. In Engeland hadden wij samen tien jaar 

lang een leesclub van ouders van leerlingen en lazen wij de 

Nederlandstalige romans die de leerlingen voor hun vwo-

examens moesten lezen. Op de avonden bij ons thuis 

kwamen we vanuit allerlei creatieve opdrachten altijd uit op 

leuke, serieuze en zinvolle gesprekken. Daar werden veel 

(levens)verhalen gedeeld. 

 

Nu dan tijd en aandacht voor een schrijfclub in Goes. Onder 

het motto ‘wie schrijft die blijft’ willen we drie middagen 

bij elkaar komen met als doel om via uitdagende, 

verrassende, soms ook serieuze schrijfopdrachten verder te 

ontdekken hoe leuk schrijven over je leven kan zijn.  Samen 

ontdekken waarom het goed is die verhalen van vroeger en 

nu op te tekenen. Houdt u een dagboek bij of heeft u nog 

dagboeken van vroeger? Schrijft u gedichten? Of maakt u 

mooie boeken met foto’s en verhalen over uw reizen?  

 

 
 

Misschien wilt u al heel lang wat op papier zetten voor 

uzelf of voor uw (klein)kinderen, maar komt het er maar 

niet van. Allemaal goede redenen om u voor onze 

schrijfclub in te schrijven.  
 

Schrijven kan zin geven aan je leven. Schrijven is een 

belangrijke vorm van communicatie naast lezen, 

luisteren en spreken. Bovenal is schrijven gewoon 

boeiend en leuk.  

 

Hieronder tien tips voor het schrijven van uw levens-

verhaal. Deze tips komen van Monika Boschman, onze 

zeer inspirerende cursusleider.  

 

De tien tips staan uitgebreid toegelicht op pag. 28 en 29 

van het KBO/PCOB Magazine (no. 10) van oktober 

2022. 

Bepaal voor wie u schrijft en met welk doel.  

Kies welke vorm het best past bij uw wensen. 

 Neem de tijd om te onderzoeken.  

Kijk welke opbouw van het verhaal het beste werkt.  

Zet een map in de kast waarin uw levensverhaal mag 

groeien.  

Plan tijd in om aan uw verhalen te werken. Zorg voor 

prettig leesbare teksten.  

Geef uw verhalen beelden mee. Schrijf samen met 

anderen, in een schrijfgroep of cursusgroep, dat 

stimuleert.  

Schrijf wat u zelf wilt schrijven. Het is uw verhaal!  

 

Via allerlei voorbeeldoefeningen en suggesties gaan we 

op drie middagen daadwerkelijk aan de slag. We 

streven daarbij naar een sfeer van openheid en 

waardering. Iedere deelnemer krijgt de ruimte naar 

eigen vermogen zijn of haar eigen verhalen op te 

schrijven. Voor ons staat boven alles als een paal boven 

water: iedereen kan schrijven en wie schrijft die blijft! 

 
Nu nog die stap maken: inschrijven voor drie bijeen-

komsten in de Magdalenazaal in Goes. De schrijf-

ontmoetingen worden gehouden op woensdag 22 maart, 
woensdag 29 maart en donderdag 6 april. Telkens van 

14.00 tot 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.  

 

U kunt zich opgeven voor deze schrijfclub tot 18 

februari via robrijkschroeff56@gmail.com 

 

Mijn vrouw Yvonne en ondergetekende zijn benieuwd 

wie we gaan ontmoeten. Uitroepteken.  

 

Rob Rijkschroeff 

robrijkschroeff56@gmail.com 

 

 

Wie schrijft, die blijft 

 BIJ DE TIJD 

mailto:robrijkschroeff56@gmail.com
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KBO-PCOB-Goes, een ‘kei’ van een seniorenorganisatie 

55+ ? 

vanaf € 25,00 per jaar bent u al lid  

Info: www.kbo-pcob-goes.nl Tel: 0113-216154 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                   

       Boekhandel-Uitgeverij                                                                             Boekhandel-Tuincafé 
       Lange Vorststraat 2, 4461 JP Goes                                                      Keizersdijk 16, 4461 KA Goes 
       Tel. 0113-214691                                                                                               Tel. 0113-231072 

       E-mail info@paardvantroje.nl                                                                 E-mail info@koperentuin.nl 
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Gaarne laten weten of u komt vóór 8 februari 2023.  

U kunt zich opgeven bij de secretaris van het BBGG: 

e-mail BBGG62338@gmail.com of telefonisch op  

06-21226494. 

 

 

BIJ DE TIJD 

 

Door de corona konden we in 2020 en 2021 geen middag 

voor de senioren in Goes organiseren. Maar op woensdag-

middag 15 februari 2023 herstellen we de traditie en orga-

niseren de gezamenlijke ouderenbonden in Goes (BBGG) 

weer een gezellige middag voor senioren. 

 

De middag wordt gehouden in het Heer Hendrikhuis, Te 

Werfstraat 18 in ‘s-Heer Hendrikskinderen. 

 

Op het programma staan de zanger/conferenciers Frans v.d. 

Heide en Jan Hamelink die u zullen vermaken met 

conferences, verhalen en muziek. 

 

Inloop vanaf 13.30h met koffie/thee, waarna om 14.00h het 

programma zal starten. In de pauze wordt u nog een 

consumptie aangeboden. De middag zal uiterlijk om 16.30h 

afgelopen zijn. De entree is € 3,- 

 

 
  

Uitnodiging 
 Gezellige middag van de gezamenlijke ouderenbonden in Goes 

 

          “Stamppottenbuffet”  
                                             Na het succes van voorgaande jaren organiseren wij weer een stamppottenbuffet. 

                                            Wij nodigen u uit tot het deelnemen aan het inmiddels traditionele stamppottenbuffet 

                                            

                                              Donderdag 09 februari 2023 

                                        Locatie: Restaurant van Ter Weel, Johannaplantsoen 1, Goes. 

Aanvang 18.00 uur. (De zaal is open om 17.30 uur) 

Een andere manier van bijeenkomen, samen gezellig van eten genieten. Een echt culinair hoogstandje. Gewoon 

“Ouderwets Hollands“ genieten van heerlijke stamppotten. Dat lust iedereen! Genieten op z’n Hollands. 
 

 

 
 

Programma:  

17.30 uur Ontvangst (met een glaasje Glühwein) 

18.00 uur Aanvang Stamppottenbuffet.  

                 Diverse heerlijke stamppotten met een  

                 smakelijk nagerecht.  

 

 

Voor de muzikale omlijsting zorgt Fred Bradvogel. 

(1 consumptie bij het eten, overige voor eigen rekening) 

20.00 uur Einde  

 

De kosten voor het stamppottenbuffet zijn € 19,75 

voor leden en € 24,75 (kostprijs) voor niet leden   

Wilt u de hond niet in de pot vinden? Geef u dan 

tijdig op!    

 

Aanmelden op onderstaande adressen VÓÓR 

zaterdag 04 februari 2023 bij:  

W.J. (Wim) Copper, Mozartlaan 6 Goes, 

tel. 0113-215915 of wiljaco@hetnet.nl 

of bij 

N.G. (Nico) van Buuren, Troelstralaan 264 Goes  

tel. 229217 of nicobuur@zeelandnet.nl  

 

Betaling bij opgave op bankrekeningnr. NL70 RABO 

0113451547 t.n.v. KBO afd. Goes     
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 De jaarwisseling is alweer lang en breed voorbij. 

Ongetwijfeld hebt u toen allerlei goede voornemens 

genomen. Hopelijk bent u er niet onder bezweken, maar 

komen ze langzaam op gang. Ik hoop dat u tegen 

Jan/Johanna en alleman/-vrouw die u tegenkomt en 

ontmoet en waarmee u een gesprek wilt voeren over een 

zinnig of minder zinnig onderwerp, dat u dat ‘netjes 

doet’.   

Waarbij ik durf op te merken dat de meeste gesprekken 

die gevoerd worden nergens op slaan. Dan gaat het 

meestal meer om het geklets dan om de inhoud. Dat 

laatste gaat om het geklets van politiekers die zichzelf 

heel graag horen praten.  

Ik verwacht dat u dit op een beschaafde wijze zult doen 

zodat de tegenpartij zich niet afvraagt wat hij/zij nu weer 

aan de fiets heeft hangen, daar u op een onfrisse en 

onheuse wijze tegen haar of hem tekeergaat, in plaats van 

dat op een parlementaire manier te doen. Dat u er dus een 

beschaafde debatcultuur op na zult houden. Volgens 

kenners scheelt dat er in de laatste jaren steeds meer aan 

in ons dierbare vaderland. Er wordt dan vaak steeds meer 

op een intimi-derende en brutale toon tegen anderen 

gepraat. 

 

En dat niet alleen in het onderlinge verkeer in eigen huis 

of op de straat, maar ook in het parlement of andere 

belangrijk lijkende bijeenkomsten die gehouden worden. 

Volgens de eerder vermelde kenners wordt het 

debatteren in ons land steeds onbehouwener en volgens 

sommigen dehumaniseert hij zelfs.    
 

 
 

Ik had het over een parlementaire manier van spreken, 

want in Tweede en Eerste Kamer spreekt men anders dan 

in het dagelijkse leven. Dat noemt men dan parlementaire 

taal.  

 

Vanuit mijn jeugdjaren herinner ik dat er bijvoorbeeld 

door de voorzitter gezegd van de Kamer werd: Dan geef 

ik nu het woord aan de geachte afgevaardigde de heer 

Romme. 

Vroeger bestond het niet dat er op een hatelijke manier 

werd gereageerd op de ziekte van een minister of wat hij 

zei, maar dat dit altijd in keurig Nederlands gebeurde. 

Dat wil zeggen in een taal die bij “het volk” onbekend 

was. Dat om te voorkomen dat iemand zich wilde 

“profileren” via ‘volkse’ taal. 
 

Nu lijken er parlementariërs te zijn die denken dat hoe 

“volkser” je praat het “volk” dat zal waarderen. Maar als 

ik mijn oren zo af en toe hier en daar te luisteren leg, kom 

ik tot de conclusie dat dat niet zo is. De “volkse” persoon 

verwacht van zijn of haar mandant dat deze op waardige 

wijze het woord zal voeren.  

 

Hij zou op een opmerking kunnen reageren met: “De 

geachte afgevaardigde, de heer/mevrouw Praatstoel 

beweert nu wel dat het aantal politiedienaren op straat 

moet verdubbelen, maar dan moet hij/zij er rekening mee 

houden dat er in ons land een groot perso-neelstekort 

bestaat en dat niet iedereen geschikt is voor een 

dergelijke rol. Daarvoor zal die persoon eerst een 

aanvullende succesvolle cursus moeten volgen, wil 

hij/zij die rol op zich kunnen nemen.  

Naar dit taalgebruik stond ik vol verbazing te luisteren 

als ik dit via de radio beluisterde.  Ik schatte dergelijke 

mensen altijd heel hoog in – zij behoorden immers tot de 

elite – en had dan ook een hoge pet op van hun 

kundigheden. 

 

Dergelijke beelden in mijn puberjaren op TV volgen en 

zien was niet mogelijk, want was er nog niet. Als we het 

wilden zien moesten we naar de bioscoop aan de 

Singelstraat om dat in het Polygoonjournaal te bekijken. 

Daar zag en hoorde ik de politieke elite in al haar 

vaardigheden schitteren. Nu moeten we hopen dat de 

ministeriële en parlementaire personen hun taal 

beheersen en in niet al te krakkemikkig Nederlands uiten. 

Anders zal daarover het laatste woord nog niet gezegd 

zijn en moet alleskunner Remkes voor het oplossen van 

dit probleem tips geven hoe er in dergelijke 

bijeenkomsten gepraat moet worden. Ik heb gezegd.   

 

Augustinus 
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Netjes praten 
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was. Dat om te voorkomen dat iemand zich wilde 
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parlementariërs te zijn die denken dat hoe “volkser” je 

praat het “volk” dat zal waarderen. Maar als ik mijn oren 
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conclusie dat dat niet zo is.  

 

De “volkse” persoon verwacht van zijn of haar mandant 
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wel dat het aantal politiedienaren op straat moet 

verdubbelen, maar dan moet hij/zij er rekening mee 

houden dat er in ons land een groot personeelstekort 

bestaat en dat niet iedereen geschikt is voor een 

dergelijke rol. Daarvoor zal die persoon eerst een 

aanvullende succesvolle cursus moeten volgen, wil 

hij/zij die rol op zich kunnen nemen. 

 

Naar dit taalgebruik stond ik vol verbazing te luisteren 

als ik dit via de radio beluisterde.  Ik schatte dergelijke 

mensen altijd heel hoog in – zij behoorden immers tot de 

elite – en had dan ook een hoge pet op van hun 

kundigheden. 
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Denkend aan Kerstmis zie ik duizenden dierbaren traag 

over hemelse lanen gaan. Zovelen zijn ons ontvallen, maar 

met kerst zijn zij in onze gedachten zo nabij. Het zal in elk 

gezin herkenbaar zijn, dat besef van gemis. Hoe komt het 

toch dat juist die Nieuwe Geboorte herinneringen oproept 

aan hen die ons zijn voorgegaan? 

 

In de vierde eeuw na Christus werd in Rome bepaald 

voortaan op 25 december Kerstmis te vieren. Een datum 

gekozen vanwege de winterzonnewende, juist omdat 

Christus als de nieuwe en ware zon werd aangeduid. Mooi 

bedacht beeld natuurlijk. Met die nieuwe zon laten we de 

duisternis achter ons. Het beantwoordt gedeeltelijk onze 

vraag. Je beschouwt het afgelopen jaar, bezint je op alle 

bijzondere gebeurtenissen en denkt dan ook aan de 

dierbaren die je onderweg verloren hebt. Die gedachtes 

worden gevoelens als je samen met je familie (kerst)feest 

viert en ‘luistert’ naar de kring om je heen. 

 

Zolang ik me kan herinneren, komen wij op 25 december 

bij elkaar met familie en aanhang, ook sinds we niet meer 

terecht kunnen in ons ouderlijk huis. We eten samen en 

zingen daarna kerstliederen begeleid door gitaarmuziek. 

Een traditie: iedere keer hetzelfde en toch anders. Het is nu 

twee jaar geleden dat mijn oudste broer ons gitaarspel 

ondersteunde met zijn mondharmonica en de ritmes op zijn 

cajon. Zijn laatste kerstfeest in familieverband. 

 

We woonden begin jaren zestig in een portiekwoning in 

Rotterdam-Overschie. Op de kamer van die tien jaar 

oudere broer luisterde ik mee naar muziek van The Beatles, 

The Stones en The Golden Earring(s). Tijdens een 

kerstvakantie kwam hij thuis met een prachtige elpee. 

‘Christmas with Mahalia Jackson’. Een alles verpletterend 

stemgeluid. Op nummer 1 staat ‘Silent night, holy night’, 

wat ik wel al kende in de uitvoering van Jim Reeves. En 

natuurlijk ook als Stille Nacht dat we met het jongenskoor 

zongen. 

 

 

Mijn beide broers, mijn zusje en ik zijn katholiek opge-

voed, terwijl mijn vader Nederlands Hervormd was. In het 

kerstliederenmapje had mijn moeder daar uiteraard 

rekening mee gehouden. Zo zongen we ook Ere zij God. 

Wat elk jaar tot hilariteit leidde, want hoe vaak moet je ‘in 

de mensen’ herhalen en hoe vaak ‘een welbehagen’? En 

hoe zit het precies met ‘Vre-e-de op aa-aar-de’? Gegniffel 

alom totdat mijn vader het ons voorzong. 

 

Het liederenmapje bevatte de katholieke versie van Stille 

Nacht. Terwijl mijn jongere broer op zijn gitaar worstelde 

met de driekwartsmaat, zong mijn vader dwars door alles 

en iedereen heen: ‘Davids Zoon, lang verwacht, die 

miljoenen eens zaligen zal’. Zijn ontwapenende glimlach 

daarna sprak boekdelen. Ik kon er de humor wel van inzien. 

 

 
 

Ik vroeg oma bij ‘Nu zijt wellekome’ naar de betekenis van 

'leisen'. Ze moest me het antwoord schuldig blijven. Zestig 

jaar wijzer heb ik me goed voorbereid op een mogelijke 

zelfde vraag van een kleindochter. Ik zal haar vertellen 

over de verschillen in de protestantse en katholieke tekst. 

Ik zal uitleggen dat leis trapsgewijs afgeleid is van Kyrie 

eleison en haar de betekenis verklaren. Een leis als 

antwoordzang van het volk op het koor. Kyrieleis, waar de 

protestanten in hetzelfde ritme zingen: Ontferm U, Heer. 

 

Over ontferming gesproken. Mijn moeder ontfermde zich 

in die dagen over twee oudtantes. ‘Eenzame’, bejaarde 

ouden van dagen, zo u wilt. Zij zei dan altijd: 'Kasian die 

oudjes, zij verdienen toch ook een gezegend kerstfeest?!' 

Ik ben het eigenlijk nog altijd roerend eens met die 

uitspraak en wens daarom alle ‘oudjes’ een Zalig 

Kerstmis! 

 

Rob Rijkschroeff 

 

 
Donatie aan  

Stichting Ambulance Wens 
 

KBO-PCOB afdeling Goes heeft tijdens de Nieuwjaars-

bijeenkomst de opbrengst van de collecte voor het Goede 

Doel 2022 een waarde-cheque van € 600,00 overhandigd 

aan de Stichting Ambulance Wens.  

De leden van de afdeling Goes hebben gedurende het jaar 

bij verschillende bijeenkomsten een bijdrage gegeven 

voor het gekozen Goede Doel 2022. 

 

 
 

Voorzitter Theo Snel is verheugd om namens alle leden 

de cheque te kunnen overhandigen aan de Stichting 

Ambulance Wens, vertegenwoordigd door Mw. Mirjam 

Schouwenaar, een actief betrokken vrijwilligster van de 

stichting. 

 

De Stichting Ambulance Wens 
De naam komt voort uit het idee om de laatste wens van 

terminale patiënten te vervullen met vrijwilligers en een 

eigen ambulance. Stichting Ambulance Wens is opgezet 

(26-2-2007) als aanvulling op de verzorging van 

immobiele terminale patiënten. Er zijn nog te veel 

patiënten die overlijden zonder dat ze echt alles hebben 

kunnen afsluiten. Eén van die oorzaken is het 

onvermogen bepaalde wensen te realiseren doordat de 

patiënt niet langer mobiel is en andere bestaande 

voorzieningen hiertoe tekortschieten. De stichting is dus 

opgezet om mensen te helpen die afhankelijk zijn van 

ambulancevervoer.  

KBO-PCOB afd. Goes is ervan overtuigd dat dit doel 

velen zal aanspreken. Een prachtig initiatief van de 

Stichting welk zeker steun en bijval verdient. 

 

Voor verdere informatie over KBO-PCOB afd. Goes zie 

onze website www.kbo-pcob-goes.nl 
 

 
 

Pollenalarm 
 

Gevoelig voor hooikoorts? Dan ga je een tijd vol 

snotteren, tranen en niezen tegemoet. Want ook al is het 

hartje winter, er is zware hooikoorts in aantocht.  

 

Hooikoorts op komst  

Normaal gaat het hooikoortsseizoen pas rond februari 

van start, maar omdat de temperaturen de laatste tijd al 

zo hoog zijn, begint dat seizoen eerder. Al sinds oktober 

is het bij vlagen extreem warm voor de tijd van het jaar. 

Alleen in december hebben we een korte tijd kou gehad, 

maar sindsdien kampen we weer met lenteachtige 

temperaturen.  

 

Hazelaars, elzen en katjes  

De twee weken vorst midden december hebben voor een 

soort reset gezorgd. In die twee weken zijn veel kruid-

achtige planten bevroren, zoals normaal is voor de 

winter, en is de ontwikkeling van hazelaars en elzen wat 

vertraagd. De mannelijke katjes (langwerpige gele sten-

gels) die zich al voor de vorst aan het strekken waren, 

ontwikkelen zich nu, met de huidige extreem hoge 

temperaturen, in rap tempo verder. Met de aanhoudende 

hoge temperaturen, is de kans groot dat we een van de 

vroegste hazelaarsjaren ooit krijgen.  

 

Onderzoek  

Dat is vervelend voor jou, maar je kan wel tot hulp zijn. 

Spot je de hazelaar bij jou in de buurt? Meld dat dan via 

De natuurkalender. Zij doen onderzoek naar de effecten 

van weer en klimaatverandering op de natuur. Door deze 

informatie in kaart te brengen, kunnen ze mensen eerder 

waarschuwen als er een hooikoortspiek aankomt.  

 

Of is het toch corona?  

Heb je ineens last van niezen en een snotneus? Dan kan 

je hooikoorts hebben, maar het kan ook corona zijn. Hoe 

herken je het verschil tussen die twee? Wij leggen het je 

uit. Bij twijfel: raadpleeg je huisarts! 
 

Bron: Libelle. Foto: Shutterstock.  
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Heer 

Hendrikhuis 

0113-230493/06-23116000 

Diana van der Weele 

Te Werfstraat 18 

4472 AN ’s Heer-Hendrikskinderen 

                      

 

Wekelijks verse aardappelen, groenten, fruit en kruiden 

op de markt in Goes (dinsdag en zaterdag). 
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VERSCHIJNING: 

BIJ DE TIJD verschijnt 6x per jaar als bijlage bij  

het magazine van KBO-PCOB en is exclusief voor 

leden van KBO-PCOB-Goes.  

 

Inlevering kopij voor BIJ DE TIJD 166 vóór  

14 maart 2023. 

 

VRAGEN: 

Voor vragen over het lidmaatschap van  

KBO-PCOB-Goes, de bezorging of wijzigingen kunt  

u bellen naar 0113 21 10 17.  

U kunt ook mailen naar  

kbopcobgoes@gmail.com. 

 

REDACTIEADRES: 

Weidezicht 18, 4462 VK Goes. 

Telefoon 0113-211017  

E-mail kbopcobgoes@gmail.com. 

 

REDACTIE:  

Jan van den Boom, Wim Copper,  

Riet Hopmans en Theo Snel. 

 

EINDREDACTIE: 

Jan van den Boom. 

 

COLUMNISTEN: 

Guust de Kok en Rob Rijkschroeff. 

 

ART DIRECTION & OPMAAK: 

Jan van den Boom  

 

PRODUKTIE:  

BIJ DE TIJD wordt geproduceerd door de 

Kopieerwinkel. 

 

ADVERTEERDERS:  

Wim Copper, tel. 0113- 21 59 15.  

E-mail wiljaco@hetnet.nl 

 

DIGITAAL OP DE HOOGTE BLIJVEN? 

Kijk op www.kbo-pcob-goes.nl 
 

FOTO’S: 

Shutterstock, tenzij anders vermeld. 

Omslagfoto: Gemeente Goes. 
 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend 

worden. 

 

 
  
 

 

  

 

 

 

Uit de Ledenkring 
 

Wij herdenken … 
 

Mw C.M.J.J. (Corrie) Sertons-van Kessel overleden  

17-11-2022  

Mw. A.A. (Annie) Marchelinus-Appelman overleden op 

27-11-2022 

Mw. M.M. (Magda) Aertssen-van Steenbergen overleden 

op 11-12-2022 (e.v. Jos Aertssen) 

Mw. F. (Fie) Nieuwland-Both (PCOB) overleden op  

13-12-2022 

Mw. A. (Ali) Rijk-Bruins overleden op 17-12-2022 

Dhr. W.J.M.(Wim) den Boer overleden op 25-12-2022 

(e.v. Willy den Boer) 

Mw. K.M. (Karin) Koets-Hemmes overleden op  

01-01-2023 

 

Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte 

toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verwelkomen de nieuwe leden … 
 

15-11-2022 Mw. M.J. (Marijke) Nelisse – Oosthoek 

01-01-2023 Mw. T.J.G. (Tosca) Hamelink-Coone 

01-01-2003 Dhr. W.C. (Wim) Hamelink 

01-01-2023 Mw. I.A.M. (Ingrid) de Kok 

 

Van harte welkom en we hopen u gauw op onze 

bijeenkomsten te mogen begroeten. 
 

 

RIMPELS? 

DIE STREPEN  

HEB IK 
VERDIEND! 
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Postadres KBO-PCOB-Goes: Weidezicht 18, 

4462 VK Goes, E-mail kbopcobgoes@gmail.com 

 

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl 

 

Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO0113451547 

t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes. 

 

Bestuur: 

Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes,  

tel. 06-212 264 94, E-mail tabsnel@zeelandnet.nl 

Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18, 

Goes, tel. 211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl  

Penningmeester W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes 

tel. 215915 of 06-23233754, E-mail wiljaco@hetnet.nl 

 

Vicevoorzitter/kader/acties, ledenwerving: 

M.C.(Rinus) Baarends, 

Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025, 

E-Mail baarendsf@gmail.com  

 

Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen, 

Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154, 

E-mail does0203@zeelandnet.nl 

 

Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen 

schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij 

Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen. 

 

Contact PCOB:  

Voorzitter: T.A.B.(Theo) Snel tel.: 06-212 264 94 

Penningmeester/Secretaris: W.J. (Wim) Copper, 

tel.: 0113-215915. 

Lief en Leed: Mw. L.A.T. (Marleen) Huijsse, 

tel.: 06-452 811 96.  

 

Verjaardagkalender:  

Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017. 

 

Distributie KBO-PCOB-Magazine: 

Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-339 162 

73 en Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604. 

 

Activiteitencommissie: 

Vacature: voorzitter en algemeen lid 

Voorzitter a.i.: T.A.B. (Theo) Snel 

Claushof 17, Goes tel. 06-21226494 E-mail 

tabsnel@zeelandnet.nl 

Leden: L.V. de Kok, Mevr. G.M. Naezer, Dhr. N. van 

Buuren en Dhr. W.M. Slabber. 

Ondersteuning: W.J. (Wim) Copper 

 

 

Ziekenbezoek: 

Coördinatie: Mevr. M.I.A. Rombaut, J. v. Beierenstraat 

55, 4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589. 

Leden: Mevr. M. van Buuren, Mevr. A. Huige; Mevr. 

C. van Lagen, Mevr. M. Lots en Mevr. Y. Rijkschroeff. 
 

Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.: 

Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel. 212218, 

E-mail waadrianow@zeelandnet.nl 
 

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (SMWO): 

’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes. 

Mevr. G. (Ghislaine) van de Linde, tel. 06-435 064 48, 

E-mail g.vanderlinde@smwo.nl 
 

Wmo-loket gemeente Goes: tel. 0113 – 239100 
 

Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB Achmea 

Met collectiviteitsnummer 207000837.  

Leden KBO-Zeeland bij CZ: met collectiviteits-

nummer 3337669. 

Mogelijke vergoeding van keuringskosten (max.  

€ 35,00) zie voorwaarden vergoedingen van uw 

verzekeraar. 
 

Rijbewijskeuringen: 

Rijbewijskeuring voor uitsluitend leden KBO-PCOB 

afd. Goes. Huisartsenpraktijk E.R.C. Rijken, 

Beethovenlaan 3A, 4462 JC Goes tel.nr. 0113-252797  

Eerst de gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR 

en na ontvangst invullen. Deze inzenden naar CBR en 

dan overige papieren invullen.  

Arts bellen voor afspraak ruim voor het verlopen van 

het rijbewijs en keuring. Let op de mogelijke 

wachttijd(en). Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring 

(bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje 

ochtendurine. Meer informatie: kijk op www.cbr.nl  
 

Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok, 

tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844. 
 

‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685, 

E-mail jurram@zeelandnet.nl 
 

Ledenservice KBO-PCOB: Service–Juristen en 

Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het 

gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en 

juridische zaken. 
 

Een fout in het infoblad? 

Wanneer in voorgaande gegevens in het blad ‘Bij de 

Tijd’ een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te 

geven aan Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 0113-211017, 

E-mail kbopcobgoes@gmail.com 
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