
 

 

 

 

 

 

 

 

  
In onze jeugdjaren was het houden van huisdieren niet 
zo wijd en zijd verspreid als nu. Er waren wel gezinnen waar 

ze een hond of een poes hadden, maar niet in de grote 

massa’s als heden ten dage. In sommige huishoudens 

hadden ze ook wel kippen of konijnen in een hok(je) in de 

tuin staan, maar ook dat niet in grote massa’s. En meestal 

waren die schepselen des Heren bestemd voor de eigen 

consumptie, zoals in Wereldoorlog 2.  

 

Tijden veranderen en nu is het aantal huizen waar honden 

en/of katten of andere ‘huisdieren’ worden gehouden flink 

gegroeid. Met ‘andere huisdieren bedoel ik kippen of 

kanaries, maar ook slangen en allerlei soorten reptielen, 

waarvan de eigenaren van mening zijn dat die ‘kleur en 

fleur’ geven aan het huiselijke leven. Van kippen, schapen 

of konijnen kan ik me dat wel voorstellen, maar wat voor 

levendigheid zit er in een ratelslang of ander kruipend 

diersoort? Enne … hebben alle honden, katten, schapen of 

welk soort ander huisdier ook echt een goed en weldadig 

leven? Krijgen ze dagelijks het voer dat ze nodig hebben en 

om de gezinsleden te vermaken? Krijgen ze voldoende 

buitenlucht of is een wandeling(etje) voor hen een bij-

zonderheid? En worden ze ook als dier behandeld? Neem nu 

eens de hond. Van zo’n viervoeter kun je echt genieten en 

dat kan het gezinsleven ook echt ten goede komen. Maar dan 

moet je het beest(je) ook als hond behandelen! En daar 

ontbreekt het nogal eens aan.  

 

 
 

In alle liefde voor het beest wordt een hond vaak als een 

gezinslid gezien en als zodanig behandeld. Net of het een 

mens is en geen redeloos dier. Dat laatste leerde ik vroeger 

op school in de les dierkunde.  

 

 
Ik las enkele maanden geleden in een dagblad een artikel 

over dit onderwerp. En daarin stond een uitgebreide 

opsomming wat er allemaal voor een hond gemaakt wordt.  

 

Of beter gezegd: wat een hond wordt aangedaan! Je hebt 

hondenkleding en hondenhanddoeken.  

 

Ze kunnen zich te goed doen aan hondenbier en honden-

donuts. Je kunt ze ook een hondenkoelmat of –kussen 

geven. Een hondenluier zullen ze zeker op prijs stellen, 

evenals een hondenknuffel of een hondenkam. Er schijnen 

ook honden te zijn die aan yoga doen, want er zijn ook 

speciale hondenyogamatten in de aanbieding. Allemaal leuk 

bedacht, maar al dat spul druist tegen de hondennatuur in. Ik 

heb zelfs iemand gekend die liever geen hond, maar zeker 

geen kat in huis wilde hebben. Die kwamen van een 

boerderij en daar moesten de katten de stal in om muizen te 

vangen en de honden buiten in een hok om het erf te 

bewaken. Dus echt doen waarvoor ze mede bestemd waren. 
 

Maar er zijn nog andere schepselen Gods die toenemend 

leed ondervinden. Denk eens aan de vogels, die steeds meer 

het gevaar lopen een kopje kleiner gemaakt te worden door 

de windmolens die als paddenstoelen uit de grond of het 

water schieten om ons van “groene stroom’ te voorzien. Dat 

zou onze gezondheid ten goede komen. En wat denkt u van 

de vissen en hun vangers? Door het toenemend aantal 

windmolenparken op zee wordt het voor de vissers steeds 

moeilijker om de mensheid van een smakelijke en gezonde 

portie vissenvlees te voorzien. En zich een goed belegde 

boterham te verschaffen. Voor de vissen in de kustwateren 

wordt het steeds moeilijker om onder water hun weg te 

vinden.  

De stukken windmolen die met veel kracht de zeebodem in 

geperst worden, maken het steeds donkerder onder water, 

waardoor het vissenvolk steeds moeilijker de weg kan 

vinden. En ze met hun snuitjes steeds weer tegen een paal 

aan knallen, waardoor die snuitjes steeds platter worden. 

Door al die ‘milieuvriendelijke’ maatregelen worden de 

vogels en vissen steeds meer in hun bestaan bedreigd omdat 

hun natuurlijke leefomgeving steeds meer aangetast wordt 

door ongezonde staketsels in de lucht en het water.  
 

Terwijl aan de gesteldheid van onze natuurlijke leefom-

geving steeds meer aandacht besteed wordt, loopt die van 

o.a. de ‘vogels en vissen’ (vrij naar Pipo de Clown) steeds 

meer schade op. Al die molens worden immers met allerlei 

chemische stoffen bewerkt voor ze grond in gaan. “Verbeter 

de wereld en begin bij u zelf”. Of moet het zijn “Verbeter de 

wereld en denk aan ALLE schepselen Gods.”? 
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De column ‘Hersenspinsel’ wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes 
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