
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie kent deze spreuk niet? “Uren dagen maanden 

jaren…vlieden als een schaduw heen.” Deze woorden 

vertrouwde de dichter Rhijnvis Feit tussen 1753 en 

1824 aan het papier toe. Of was het wellicht nog 

perkament? In mijn jaren op het Sint WC kwam zijn 

naam langs toen ik voor mijn eindexamen mijn 

literatuurlijst Nederlands moest samenstellen. Bij de 

definitieve selectie viel hij af. Om het eens met Ronald 

Koeman te zeggen.  

 

 
Jacob Cats. 

 

Maar er zijn nog oudere dichters waarvan nu nog regels 

geciteerd worden. Denk eens aan Joost van den Vondel 

(1587-1679) waarvan de strofe met “Waar werd 

oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld 

ooit gevonden” ook nu nog vaak gebruikt wordt. En 

wat denkt u van onze eigen Zeeuwse Jacob Cats (1577-

1660) uit Brouwershaven. Zijn gezegde “Kinderen zijn 

hinderen” wordt ook nu nog vaak geciteerd. 

 

Als we de vaderlandse en wereldgeschiedenis de revue 

laten passeren, blijkt dat er in al die eeuwen heel veel 

is gebeurd. Dat dit uren dagen maanden en zelfs jaren 

heeft gekost om te komen waar we nu zijn. En waarin 

de leus “Tijd is geld” heel wat opgeld opdoet. De 

intentie is dezelfde als vele eeuwen geleden, maar we 

zeggen het nu ‘kort en krachtig’.  

 

 
Joost van den Vondel. 

 

Want iets wat ”Uren, dagen, maanden, jaren” duurt, 

kost geld. Duur geld zelfs, want de uren, dagen, 

maanden en jaren dat iemand met een karwei bezig is 

vraagt heel wat arbeidsloon. Geld dus. Veel geld soms. 

Zoals je voor een ontstopping van het toilet een 

totaalbedrag van ruim € 185,00 aan kosten moet 

neertellen. En dan heeft dat ‘mannetje’ nog geen 

ontstopper in de pot geduwd en is nog geen half uur 

binnen geweest. Om het in het Nederlands uit de tijd 

van Joost van den Vondel en Vadertje Cats te zeggen: 

dat was een dure ‘schijterij’.  

 

En in een krantenartikel las ik dat veel werknemers 

geen plezier aan hun werk beleven omdat met het werk 

dat ze doen weinig tot niets gedaan wordt. Dat lijkt bij 

beroepen met veel papierwerk het geval te zijn. Het 

samenstellen van allerlei beleidsgeschriften vraagt heel 

wat opzoekwerk. Het op papier zetten van de 

aanleiding voor de rapporten en de aanbevelingen kost 

heel wat uren, dagen, maanden en heel soms jaren, en 

dus heel wat eurocentjes. Vaak belanden die ge-

schriften na kortere of langere tijd in de onderste lade 

van het directiebureau om er misschien na jaren als er 

een nieuwe directeur komt weer naar boven te komen.   
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Dan kun je terecht zeggen dat er heel wat uren, dagen 

en maanden als een schaduw vervloden zijn. Dat tot 

groot verdriet van de onderzoek(st)er, die zich afvraagt 

waar al dat werk wat hij of zij heeft gedaan naar toe 

“gevloden” is.   

 

En als wij zelf op ons leven terugkijken? Zeggen we 

dan ook niet vaak “waar is de tijd gebleven”? Wat is er 

terecht gekomen van de uren, dagen, maanden en jaren 

waarin we ons leven geleefd en besteed hebben? Wat 

hebben we ermee gedaan? Moeten we daar wellicht 

ook niet de minuten vooraf aan toevoegen? Heeft die 

tijdsbesteding nut gehad? Heeft die wat goeds voor ons 

zelf of de mensheid opgeleverd? Of moeten we tot het 

besef komen dat er heel wat (minuten), uren, dagen, 

maanden en soms jaren zijn heen gevloden? Zonder het 

resultaat van al dat noeste werk te kennen!  

 

Kunnen we ons wellicht voornemen dat met ingang van 

het jaar 2025, waar de eenentwintigste eeuw alweer 

voor een vierde deel heen gevloden is, die uren, dagen, 

maanden en jaren aan nuttiger bezigheden besteed gaan 

worden tot nut en welzijn van de mensheid?  Liefde en 

geluk voor iedereen waar hij of zij ook woont. Waarin 

de Ploertins en dergelijke lieden diep in de aarde zullen 

wegzinken om nooit meer te verschijnen, zodat we van 

hun listen en streken verschoond zullen blijven. Laten 

we het ons voornemen, maar dat wel met de bedenking 

dat ”de weg naar de hel met goede voornemens 

geplaveid is”.  

 

Laten we het hopen en daarom wens ik U  
 

“Vredige Kerstdagen en een 
Gelukkig en Liefdevol 2025 “ 
 
Augustinus 

 


