
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze ‘moderne’ tijd ontkom je er niet aan om te zeggen 

of te schrijven dat we alles om ons heen moeten 

verduurzamen, milieubestendig moeten maken en daarvoor 

de ‘tools’ moeten aanschaffen. Kortom, we moeten de 

Groen Experience omarmen en er alles aan doen om de 

wereld om ons heen gezonder, comfortabeler en daardoor 

levenswaardiger te maken. En ook nog van stikstof, CO-2 

uitstoot, fijnstof te bevrijden of minstens tot -1 terug te 

brengen. Hoe dat laatste moet, weet ik niet omdat ik er niet 

voor gestudeerd heb. Daarbij komt dan nog dat ik, als ik al 

die beijveraars en activisten voor dat vergroenen en ver-

duurzamen goed beluister, hun geschriften lees en hun acties 

bekijk en beleef, de weg totaal kwijt raak en bij met zelf 

denk ‘gooit het maar in mijn per (sorry: mijn cap) dan zoek 

ik het wel een keer uit. Maar als ik al die snuiters, politiekers 

en meelopers bezig zie en hoor, vraag ik mij vaak af of ze 

zelf ook niet de draad kwijt zijn en radeloos op zoek zijn 

naar vaste grond onder hun laarzen of slippers om te 

voorkomen dat ze zelf in de maalstroom van alle zich 

voordoende crises verpletterd worden. 

 

Om dat te bereiken wordt er heel wat (on)zinnigs over ons 

onwetende mensheid uitgestrooid en als rampzalig 

ingewreven. Reddingsboeien schijnen er niet meer te zijn en 

een tropisch heet leven staat ons te wachten. Tropisch heet 

zal volgens hen onze toekomst zijn omdat onze aardbol aan 

het opwarmen is. Maar dan ben ik zo vrij daaraan te 

twijfelen. Volgens mij kan dit alles ook een aanloop zijn 

naar een nieuwe ijstijd waarin we onze kachels zullen 

moeten opstoken met bovennatuurlijke warmte, 

bijvoorbeeld van de warmtepomp, om het verblijf in onze 

onderkomens zo aangenaam mogelijk te maken. 

 

Natuurlijk is het bijna allemaal onzin wat ik hierboven 

spinselde, maar het wordt er door al het gebazel en geneuzel 

van de diverse activisten, geleerden en deskundigen op dit 

gebied niet eenvoudiger op gemaakt. Soms verpakt in 

zoveel vreemde en vaak onbekende woorden, maar soms 

ook met eenvoudig acties door gewone mensen als u en ik, 

die met al de activiteiten op dat gebied hun portemonnee 

proberen te vullen. Zo las ik niet eens zo lang geleden in een 

reclameblad de volgende wat aangepaste oproep: 

“Huppeldepup Groen lanceert Groen Experience voor een 

ultieme groenbeleving”. Dat was een kop die nieuwsgierig 

maakte en dus zette ik er mij toe om de inhoud van het 

artikel op me te laten inwerken. Toen ik dat schrijfsel enige 

malen had doorgelezen, dacht ik; “het zal allemaal wel!” 

Huppeldepup lanceerde een evenement waar aankomende 

scholieren (dus kinderen vanaf 4 jaar), mensen die van baan 

willen veranderen, werkzoekenden en mensen die interesse 

hebben in een baan in de open ruimte, de nodige kennis 

konden opdoen van het groene leven. Tijdens die experience  

 

kon je een kijkje achter de schermen nemen bij de diverse 

mogelijkheden voor een baan in de buitenlucht met en 

zonder regen of zon.  

Tijdens die experience konden ze hun ‘skills’ testen op 

bijvoorbeeld een kraan, een rit maken op Z-trackparcours of 

kennis maken met de mogelijkheid om zelf een 

toekomstbestendige tuin te ontwerpen en aan te leggen. Ik 

natuurlijk meteen het wereldwijde web op om te ontdekken 

wat skills zijn en wat een Z-trackparcours is en te kijken of 

ik het woord experience wel goed begreep. Bij ‘skills’ wil 

ik me dan wel beperken door de vertaling ‘vaardigheden’.  

 

 
 

Daarnaast is er nog zoveel te verzinnen op dit gebied, dat je 

door het onkruid de struiken niet meer ziet. Bij het Z-track 

parcours kom je uit op een moeilijk te berijden 

mountainbikeparcours. Daarvan hebben we er in Zeeland 

twee van, n.l. in IJzendijke en de kop van Schouwen-

Duiveland en in ons eigen Goes hebben we bij sportpark Het 

Schenge nog een baan voor beginners. Lijkt voor mij nog 

wel een mogelijkheid te zijn, want het is maar een ‘endje 

lopen’ van mijn woonstee naar deze baan, waar het nooit zo 

heel erg druk is en de baan er op de foto’s minder moeilijk 

uitziet dan die van de Z-trackparcoursen. En omdat ik hier 

het experience als ‘ervaring’ bedoel, denk ik dat ik wel 

‘goed’ zit met mijn beweringen.  

 

Maar wat dat nu allemaal te maken heeft met een leefbare 

wereld op een warm of koud geworden aardkloot zie ik nog 

steeds niet zitten. Want … ik vraag me wel eens af of de 

‘mensheid’ zich daar nu wel echt druk om maakt. Misschien 

denken ze wel ‘komt tijd, komt raad’ of ‘na mij de 

zondvloed’ of ‘ik zie het wel gebeuren’. Misschien niet 

helemaal goed gedacht, maar ik denk dat diezelfde mens-

heid vooral wacht op iets of iemand die hen zegt of schrijft 

wat we (ongeveer) kunnen verwachten, waar en hoe we ons 

op moeten voorbereiden en wat de leiders van landen, 

provincies en gemeenten aan oplossingen zullen bedenken, 

waar de gemiddelde Nederlander of Wereldburger mee uit 
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de voeten kunnen. En of dat allemaal ‘GROEN’ zal kunnen 

worden genoemd? Ik heb daar zo mijn twijfels over. In de 

geschriften van de echte grote kerkvader Augustinus ben ik 

daarover niets tegengekomen.  

 

Wel, het ziet nu groen en geel voor mijn ogen van al dat 

(proberen te) kijken in de toekomst. Daarbij ontdekte ik wel 

dat er op deze aardbol veel mensen zijn die zich geroepen 

voelen om daarover allerlei donkere voorspellingen te berde 

te brengen, maar dat weinigen daarvan zijn uitverkoren ons 

daarover duidelijkheid te verschaffen. Als die er al zijn!?   

 

Daarom moet ik nu ook denken aan de beroemde woorden 

van pater Henri de Greve die als leider van de in Nederland 

wereldberoemde ‘Bond Zonder Naam zei: “Verbeter de 

wereld, begin bij je zelf”. 

 

Augustinus (de jongere) 

  

 

 

 

 

 


